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CARPENTE 


BOMBAYI PATLATTI 


Ç ; DUR DURAK BİLMİYOR! 


EFSANE GERİ 
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RENKLERİN DÜNYASI 
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Pro-V formülünün gücüyle dolu günlük saç bakım kremi, 

3 aylık yıpranmayı 3 dakikada 
onarmaya yardımcı olur.* 
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AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ 


Seni bilmem ama ben bu aralar ne dinleyeceğimi şaşırdım. Bir yanda Selena'nın yeni şarkısı Fetish, diğer yandan Justin ile dillerden düşmeyen Despacito. Sürekli bu şarkıları dinliyor, 

ağustos ayının tadını bir ağustos böceği tembelliğinde çıkarırken değmeyin keyfime diyorum. Biliyorum sen de benimle aynı durumdasın. Sonuçta bu ay, yazın yavaş yavaş el sallamaya başladığı, “haydi ben bir ay daha durup kaçayım” dediği bir ay. Ağustosun tadını çıkaramazsan ne okula istediğin modda başlar, ne de derslere istediğin gibi konsantre olursun. 


Madem aynı fikirdeyiz o zaman tatilin keyfini çıkarmaya devam edelim. Mesela olduğun yerden kalkıp şöyle bir Bella'ya uzanalım, bakalım eskilerin masum, yenilerin çılgın kızı yine neler yapmış. Bella ile biraz ilgilendikten sonra çok özlediğimiz Robert ile bir kucaklaşalım, Twilight'tan beri onu çok görememiştik. Yeni filmine bir bakıp, Kore'ye doğru tatile çıkmaya ne dersin. Önce Girls? Generation'a uğrayalım, Red 


Velvet ile bir kahve içip, Exo ile birlikte şarkılar söyleyelim. 
Sonuçta tatildeyiz canımız ne isterse onu yaparız öyle değil mi? 


Orada işimiz bitince yavaştan ülkemize dönüp, ekranın yeni yakışıklılarıyla tanışalım. İlk buluşma hayallerinden başlayıp, senin yakışıklı ile neler yapman gerektiğine karar verdikten sonra plajın en havalı kızı olman için moda sayfalarına göz atalım. Bu ay da her sayfada biraz eğlenip, biraz gülüp, biraz düşündükten sonra Heygirl Kızı olmanın haklı gururunu yaşayalım. Ne de olsa hep birlikteyiz ve hiçbir zaman yalnız değiliz! 
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AŞKTA İKİNCİ ŞANSI YAKALASAYDINIZ, HER ŞAFAKTA BİR H AY AT. 
AYNI KARARLARI MI VERİRDİNİZ? o 


“Her zamanki gibi akıcı ve keyif verici... Sayfalar 

uçup gidiyor.” 


“Taht Oyunları'nın heyecanı Binbir 
. Gece Masalları'nın | r £ aşk hikâyesiyle il | ) 5 £ « Pp Zi < elli kesişiyor...” 
Rowell kategorize 0 
edilemeyecek kadar N yetenekli. ğ Lai e > 4 “Bu kitap bir peri Sabit Hat kendine WE > SL 4 masalı. Kendi has birroman.” Oo GE, başına bir klasik | olmayı hak ediyor.” | 


BİR ZAMANLAR BABASI, PRENSİ VE DOSTLARI | ROMANTİK AŞK HİKÂYELERİNE HAYRAN ULAN BİR KIZ VARDI, SONRA İHANETE UĞRADI OKURLAR İÇİN SICACIK BİR KİTAP, 
| VE INTİKAM ALMAYA YEMİN ETTİ. | ii e İ 


“Güç peşindeki zıt “99 Gün, gençlik kutuplar, pek çok ğ aşkı ve ihanet kişinin öldüğü, canının üzerine yazılmış, yandığı veya sonsuza büyüleyici bir dek değiştiği efsanevi hikâye.” 
savaşlar kaleme alan Lu, harika bir iş çıkarmış.” “Karmaşık ve ilginç hikâyesiyle öpücük dolu bu 
“Etkisi altına aldığı yaz romanını plaj kadar rahatsız da çantanızdan eksik eden, ince ince etmeyeceksiniz.” 
işlenmiş bir olay örgüsü...” 
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www.pegasusyayinlari.com 


ÖĞ) twitter.com/pegasusyayinevi “İİ tacebook.com/pegasusyayinlari © instagram.com/pegasusyayinlari 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Dalgalı saçlara sahip biri olarak sürekli ürün ararım. Çünkü ya dalgalarım istediğim gibi olmaz, ya saçlarım çok elektriklenir 

ya da çok sert olur. Yine bu tür sorunlar yaşadığım günlerden birinde yepyeni bir ürün keşfettim. İsmi, Egos Wavy Deniz Tuzu Etkili Saç Şekillendirme Spreyi. Bu ürünün özelliği içerisinde yer alan deniz tuzu. 
Ürünü banyodan çıktıktan sonra ıslak saçlarıma sıkıyorum sonra da istediğim şekillendiriciyi saçlarıma sürerek saçımı kurutuyorum. Ben kıvırcık saçların vazgeçemediği vigo saç 


kurutma makinesi kullanıyorum. Deniz Tuzu Etkili Eğer senin de saçlarınla Şekillendirici başın beladaysa bu tavsiyemi Sprey Yeme in deneyebilirsin. 


den Çıkmış Git 
1! Dalgalı Saçt 


LE Sneaker 
RA olmadan 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ik akk dal çamur demem sneaker'ımdan asla ama asla vazgeçmem. Dolabımda yeni bir Pembe sevmeyen bizden değildir sneaker'a her zaman yer vardır. Sen de dersem çok mu abartmış olurum. 
Mi benim gibi tam bir sneaker canavarıysan O zaman en azından makyaj da 


öyle diyeyim ve seni Kiko'nun pembiş ürünlerine davet edeyim. 
Yeni sezonda ojeden, allığa, rujdan lipgloss'a her şey pembe ötesi pembe. Bayıldımmmm az kalır. 


ozaman Koton'un yeni klipsleri ilgini çekebilir. Koton, kendi stilini özgün kılmak ———.a isteyenler için rengarenk bağcıkları ve birbirinden eğlenceli ayakkabı klipslerini sunuyor. Birini seçebilir ve çok m eğlenebilirsin. 
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Tatilin en büyük dertlerinden biri de bavul hazırlamaktır. Bazen en sevdiğin makyaj malzemene bile elveda dersin çünkü bavulunda ona yer yoktur değil mi? Ama üzülme artık bu sorun geride 


kalıyor çünkü Sephora'nın Made 
In Sephora markasıyla yaptığı en büyük güzellik hamlelerinden biri olan Beauty To Go, yeni sezonda 


Olgyabilirsin 


ürün skalasını genişleterek koleksiyonunu kadınların beğenisine sunuyor. Sephora'nın en beğenilen ürünlerinin seyahat boy versiyonlarının yer aldığı Beauty To Go koleksiyonu, Fingertip Eyelinerlar, lipgloss'lar, dudak balmları,maskeler, ojeler, saç aksesuarları ve seyahat kitleri içeriyor. 
Böylece herkes rahat ediyor. 


Bazen hayat çok karmaşık olabiliyor. 
Eğer sen de cevabı bilmediğin soruların çözümlerini arıyorsan Nagehan Ertörer'ün yazdığı “Hayatın Yol Haritası” kitabını okuyabilirsin. Geleceğe dair haklı kaygılar taşıyan ebeveynler ve zaman zaman kararsızlıklar yaşayan gençler için bir yol gösterici olan bu kitapta çözüm yolları olduğunu fark edeceksin. Bildiğin halde uygulamakta zorlandığın pek çok şey için pratik yöntemlerle karşılaşacaksın. Okumaya değer öyle değil mi? 


sanda 


Bak Gence! 


Yaz sandeletsiz geçmeyeceğine göre bir yaz bavuluna 

bunlardan da bir tane atman şart. Butigo'nun topuklarda ahşap, hasır, bambu gibi detaylarla ön plana çıkan ve onlarca renk alternatifi sunan 


let ve terlikleri, yazı hem rahat hem şık geçirmek istersen seni bekliyor. 


Butigo'nun 2017 Yaz koleksiyonunda 


yer alan modellerini görebilmek 


“ için online mağazanın yanı sıra FLO 


mağazalarına uğrayabilir, www.flo. 
com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. 


Hepimizin mutlaka bir tane de olsa en yakın arkadaşı vardır. Onunla saatlerce konuşabilir, bütün gün birlikte olsak da eve gidince telefonda da konuşmaya devam ettiğimiz en kötü anlarımızda yanına koştuğumuz arkadaşımızla bazen bir anıyla bazen de bir bileklikle birbirimize bağlanabiliriz. Pandora da bunu düşünmüş ve yakın arkadaşlar için iki özel koleksiyon tasarlamış: “Sonsuz Arkadaşlık” ve “Işıltılı Buluşmalar”. Bileklikler ve charm'larla kankalığı kutlamak istersen modellere bir göz atabilirsin. 


Kız Wi?) 


Bilirsin kırmızı ruj sürmek uzmanlık ve dudak ister :) 
Eğer sen de benim gibi kırmızıdan hem korkuyor hem de seviyorsan 

Yves Rocher'nin yeni çıkan “Oui â Amour” 
Ultra Nemlendirici 

rujunu deneyebilirsin. 
İçeriğindeki kiraz yağı sayesinde dudaklarını beslerken, kremsi dokusu sayesinde dudakların istediğin neme kavuşur. 
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EVLENİYORLAR MI? Si 
«Yeniden nişanlanıp aşklarının b 


keyfini çıkaran ikili, sürekli evlilik i dedikodularının hedefi oluyor. N ) Ancak görünen o ki bu durum | | gi Miley'den çok, onun annesi | BELA Tish'in canını sıkıyor. Katıldığı bir | THORNE programda açıklama yapan ünlü / 1 İş şarkıcı, Miley'nin çok mutlu olduğu- / Ben çek garibim... Biliyorum nu ve neden herkesin onun evlen- / 


mesini istediğini anlamadığını söyledi. 


> Miley'nin hayalinde ise küçük bir düğü varmış. Şimdiden sabırsızlanıyoruz! 


pe 
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Pal DÖVME YAPTIRDILAR 


/ «w Kylie ve Travis'in ilişkileri o kadar iyi 

7 gidiyor ki, çift ayak bileklerinin arkası- 

/ na aynı dövmeyi yaptırdı. Bu kelebek 
| dövmesinin ise Travis'in şarkısıyla ilgili 
| olduğunu düşünülüyor çünkü şarkının 
| ismi “Kelebek etkisi”. Kylie, Tyga ile 


i çıktığı dönemlerde ise küçük bir t harfi AYIN 5 
dövmesi yaptırmıştı. Yıldızın bu dövmeyi «BOMBASI “ Sa sildirmediği ise hala bilinmiyor! * ; 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Seninle her du bir lüle 
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SAÇ AÇIKLAMASI © 
«“Dunkirk” filmi için uzun saçlarını hiç düşünmeden kestiren yakışıklı, uzun saçı | kulak arkasına atmanın havalı olduğunu 


l 
NN - Söyledi. Ancak saçında yaptığı budeği- | Üyuyamyorum 


ASHLEJ 
BENSON 


İ 


şiklikle ilgili çok fazla düşünmemiş. Bunun / 


sebebi ise “Dunkirk” filmi için heyecanlı / wv olması... Sen ne dersin, uzun a daha yakışıklı yoksa kısa saçlıyken mı? 

S 


a m Derin bir 
N N nn vefes al. 
N a 0 z v Her şey iyi i «RIHANNA BIR TAVSIYE KRALİÇESİ ei ik Y Rihanna, en iyi arkadaşından bile daha iyi tavsiyeler verebilir! Güzel i ti yıldıza sosyal medya üzerinden ulaşan bir hayranı ona “İlk kalp kırık- MATTHEN 
| —.. liğınınasıl atlattın? Ben zorlanıyorum” dedi. Rihanna ise tüm sami- ESPINOSA 
/ h miyetiyle bu cevabı verdi: “Kalp kırıklığının bir hediye olduğuna inan. 
/ s7” Ağlaman gerekiyorsa ağla ancak bu sonsuza dek sürmeyecek. Aşkı 


tekrar bulacaksın ve bu daha güzel olacak.” 


Angel Egon 
BİZDEN BİRİ! |o—oO< ) 
Ve 
« Ansel'in lüks bir hayat içinde yaşayan, burnu havada bir çocuk olduğunu düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü bodyguard'larla gezen veya arabasıyla dolaşan bir tip olmadığını kendi söyledi. Yakışıklı da herkes gibi metro kullanıyor, yürüyor ve taksiye biniyor. Yolda hızlı yürüdüğü w- Dikkat çekici bir tarza sa- için ise hayranları onu fark etmiyormuş. hip olan Cansu, Youtube ka-Biz olsak gözümüzden kaçmazdı) nalıyla her geçen gün daha da 
5 ünleniyor. Kanalında makyaj 
videoları, yaptığı alışverişleri, günlük halleri ve seyahatleri yer alıyor. Oldukça sempatik ve enerjik tavırlara sahip Cansu'nun eğlenceli yurt dışı vloglarını “cansuakinn” kullanıcı adı ile Youtube kanalın- 


Niek Jonaş 

POZITIFLIR ZAMANI 

« Nick, yeni albümünün içeriğiyle ilgili 

ilk açıklamaları yaptı! Henüz albümün 

çıkış tarihi bilinmese de yakışıklı her şeyi planlamış gibi görünüyor. Son albümünde 

| yaşadığı ayrılıktan bahseden Nick, gelecek 
albümünün bir ayrılık albümü olmayacağını söyledi: “Pozitifliğin zamanının geldiğini düşünüyorum” dedi. Umarız hareketli şarkılarla bizi bol bol eğlendirir! 
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dan seyredebilirsin! 


AYIN 
VİDEOSU 


e « Uzun zamandır dinlediğimiz 

ALBÜ M GELİYOR şarkı olan “Sorry Not Sorry” e a şarkısına sonunda video klip 

« Yakışıklı yıldız bir süredir müzikle geldi. Renkli bir partide geçen 


ilgilendiğinin müjdesini verdi. Üstelik klip oldukça(kalakelık bir ekip bundan sonraki kariyerine de müzik ' ' 


ji i ki | ile çekilmiş. 
ile devam etmek istediğini açıkladı. 

“Şu anda ne yapmak istediğimi bulmaya çalışıyorum çünkü tüm türleri seviyorum, bu çok ilginç olacak” dedi. 
En büyük amacı ise kendini yansıtan bir tarzla hayranlarının karşısına çıkabilmek! 


CameroyDallaç an lee 


* AYIN 
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«w DEMI GEÇMİŞE DÖNEBİLSEYDİ... K | 


Disney Channel dünyasına küçük yaşta adım atan Demi, geçmişe dönebilseydi iş hayatına bu kadar küçükken başlamayacağını itiraf etti! Bunun sebebi ise gençlik döneminde gerçek kimliğini bulmasının zor olmasıymış. Tabii güzel yıldız buna rağmen hiçbir pişmanlık duymuyor. Neyse ki bu zor günler geride kaldı! 


Moda x Alıgvexiş 


Bu yazın en karz Kızı sen olmak iskiyorsan doğru yerdesin! 


Hazırlayan: Bilgecan Koçana 


BELLA 
« Rita Ora, rengarenk çizgili elbisesi, 


D 
HADI sezonun trendi renkli camlı gözlükleri 


ve ince bantlı ayakkabılarıyla, zaman 


e makinasıyla başka bir dönemden sini bağcıklı botlar ve metal detaylı e | Mi ibi görünü Ş kemerle kombinleyen Bella, bu ro- e e 

 . y | de bu stil sahibi kombini kendinde mantik elbiseye rocker parçalarla cool i EE le bird en Sen d ğ “denemek istersen çizgili elbise için 
0 İpekyol'a, renkli gözlükler için Agua 
yakalamak istersen puantiyeli elbise : a | 

e R in Di Polo'ya, ince bantlı ayakkabılar 

için H&M'e, metal detaylı kemer için ği K N e için İnci Deri'ye göz atabilirsin. 


Pull&Bear'a, botlar için 
Dr. Martens'a bakabilirsin. 
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e Yazın bir solukta 


mr - okuyacağınız e 


A üç genç roman! 
Çekingen, 


korkularından hayal kurarak sıyrılan Julian ve hiperaktif, etrafına neşe saçan Adam... 
Dostluğun gücüne dair hüzünlü, bir o kadar da ümit dolu sımsıcak birroman! 
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Ağustos'ta raflarda! 


ROBIN ROE 


Tuhaf rastlantılar. 
Yanlış zamanda verilmiş yanlış 


River Dean, büyük aşkı Penny onu terk ettikten 

sonra kendini 


“İkinci Bir Şans” kararlar... 
yazan binanın Beth Garrod'dan önünde bulur. okurken 


Birbiri ardına kahkahalara söylenen boğulacağınız, 


5 ğ .. Li 
yalanlarla DUPER DAHTULI sürprizlerle dolu yepyonu hir N BET GAR birroman'! 
macera başlar! BETH GARROD 


iL hep. kitap v(0v 
YMAAAA4 

L9j| hep. kitap Za 

Ki hepkitapp ve 


hepkitap.com.tr hep ği PUNTS> kitap 


o: Kokeyn Beachwear 1 450.00 
pe: Monies 5861.00 


: 


H&M 439.99 


<A 


Nihayet bütün sene hayalini kurduğumuz deniz, 

kum, güneş üçlüsünün tadını çıkarma vakti. Yazın »eylinge Bilgecan Kagan keyfini sürerken hem rahatlığı hem de güzelliğiyle sk üzerinden hiç çıkarmak istemeyeceğin plaj kıyafetleri bu sayfalarda. 


Saç: Emre Altın 
Makyaj: Akın Sert 
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Kimono: Kokeyn Beachwear $* 600.0 
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1119.90 
HAVAJANAS 


1159.95 
OYSHO 


t42.00 
HIPANEMA 


885.00 
FERDA EKBERİ 


b 49.90 | 
LIDYANA.COM 
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280.00 
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t25.99 
DEFACTO 


8245.00 
GÜNEŞ DENİZ 


1160.00 
TWO CONTINENTS/ 
HIPICON.COM 


t29.99 
MANGO 


139.95 
LUMBERJACK 


ar; 
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aten İnstagram'dan beni 

(derinhaller) takip edenler neler yaptığımı, neler yediğimi, nerelere gittiğimi görüyorlar. Bu yaz, yaklaşık 10 

günlüğüne Oregon'da bir üniversitede seminerdeydim. Semineri düzenleyenler “Caretakers”dı. Çevre üzerine gerçekleşen bu seminere Saint Michel ve Notre Dame de Sion okulları olarak dört kişi katıldık. Zeytin ağaçları hakkında sunum hazırladık. Onlarla, zeytinler nasıl yetişir, zeytin nasıl toplanır, zeytinyağı nasıl yapılır gibi zeytin hakkında her türlü bilgiyi paylaştık. Ayrıca birinci günün akşamında gerçekleşen stant gününde Türkiye'den getirdiğimiz zeytin, lokum, Türk kahvesi ve daha bir sürü yemek ve süsler ile ülkemizin güzelliklerinden bahsederek onları bilgilendirdik. 


Aynı zamanda orada bulunan başka ülkeler- den gelen arkadaşlarımızın standlarını da gezerek onların ülkeleri hakkında bilgi edindik. Sunumun yanında bol bol eğlendik. Seminer sırasında Western Oregon Üniversitesi'nde kaldık. Tabii ki durur muyum, sweatshirt takıntılu biri olarak o üniversitenin sweatshirt'ünü aldım. Seminer sonrası iki günlüğüne araba ile Seattle'a gittik. Orada gezdik, alışveriş yaptık 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Tatiller nasıl geçiyor? Umarım hepinizin tatili güzel geçiyordur. Ben biraz kendiminkinden 


bahsetmek istiyorum. 


ve doğal güzelliklerini gördük. Her yerde ağaçlar vardı, temiz havasıyla çok güzel bir şehirdi. 
Downtown (şehir) kısmına ise küçük New York deniyormuş ve bence gerçekten haklılar. Şehir görünümünün yanında bir doğa harikası olan bu şehri görmenizi öneririm. Bizim çok vaktimiz yoktu ayrıca çok yorulmuştuk o yüzden çok gezemedik ve tur rehberimiz gideceğimiz yerleri biraz sıkıştırdı. 


Oradan oraya gittik biraz koşuşturmacalı oldu ama güzeldi. 

Ayrıca çok güzel arkadaşlar edindim; Avusturyalı, Rus, Portekizli... Çok güzel anılarım oldu, umarım seneye gerçekleşecek seminere de katılabilirim. Böyle projelerde yer almak beni çok mutlu ediyor ve ayrıca gururlandırıyor. 
Umarım ilerleyen zamanlarda da böyle projelerde yer alırım ve sizler de yer alırsınız. Gerçekten insanı çok mutlu eden bir his. Bu seminerlerin en büyük yararlarından biri de iş hayatına da hazırlık olması; kendi kendimize sunum hazırlıyoruz, insanların önünde sunum yapıyoruz... Bunların yanında bize kazandırdığı değerler var. Gruptaki her arkadaşıma ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Çok güzel bir takım çalışması yaptık ve hak ettiğimizi aldık. 


Yeni bir diziye başladım ve sizinle paylaşmadan da edemedim doğrusu... Adı “Limitless”. Dizideki baş karakterimiz bazı problemler yaşıyor en önemli sorunu ise işinin olmaması. Sonunda bir iş buluyor ve orada eski bir arkadaşı ile karşılaşıyor. 
İşte olanlar da ondan sonra oluyor. Oyuncular arasında yakışıklı Bradley Cooper ve 
Jake McDorman da var. 


TAE ZAMAN 


Havalar sıcak, sizi ferahlatacak çok güzel bir tarifim var. O kadar kolay ki herkes yapabilir. En güzel bölümü ise sadece bir malzemesi var; muz. Şimdi size vereceğim tarifi ister tatlı niyetine yiyin, isterseniz 


benim gibi kahvaltıda yiyin. Öncelikle muzlarımız kesiyoruz, bir poşete koyuyoruz ve yaklaşık 6-7 saat boyunca buzlukta bekletiyoruz. Ben genelde akşam kesiyorum, sabah uyanınca buzluktan çıkarıyorum. 
Donmuş olan muzlarımızı, blender yardımı ile dondurma kıvamına gelecek şekilde eziyoruz ve muzlu dondurmanız hazır. Servis ederken üstüne biraz tarçın ve birazcık da bal gezdirirseniz hem görünümü güzelleşir hem de tadına tat katmış olursunuz. Afiyet olsun. 


daz geceleri ipi gin önerileri gül 


>” ç 
1. Grease ii z 3 Ni) 


2. AWalk To Remember 
3. Kingsman The Secret 
Service 

4. Hangover 

5. White Chicks 

Hem komedi hem dram var hem de romantizm. Her genç kız gibi ben de romantik filmleri seviyorum. O toz pembe hayat, o saf ilişkiler, büyük aşklar yazın gündüzlerinize de gecelerinize de eşlik edecek. Bu arada hem ağlamaklı hem de romantik bir film istiyorsanız en iyisi A Walk To Remember”. 


Ağustos sözü 


66 Hayatınızda dönüm 
noktaları vardır, bir kapı kapanır 
diğer kapı açılır. 99 


iğ E3532 2) | 
.<— Spiked/Goyte —) / 


Amerika gezim 4 Temmuz Amerika'nın bağımsızlık gününe denk geldiği için yüzümüze sürmek için sim aradık, eğlenceli ve farklı olsun istedik. Wet n Wild marka bir sim aldık, hafif olur diye düşündük ama gerçekten o kadar belli oluyor ki, çok şaşırdık. Tabii çok güzel oldu ve gerçekten eğlendik. Ben Amerika'dan aldım ama arkadaşım Gratis Mağazaları'ndan 5lira gibi bir fiyata almış, umarım siz de bulabilirsiniz. Tabii kostüm partisi falan varsa daha uygun olur ama siz bilirsiniz. 


Mf A 


Bu ay genellikle Rap dinledim ama arada istisnalar da oluyor tabii ki. Havaların değişimi ile başka yerlerde bulunmam da müzik seçeneklerimde değişiklikler yaratıyor. O anki hissime göre de değişiyor mesela eğer; 

Neşeliysem 

Despacito - Justin Bieber'ın söylediğini dinliyorum 

Wild Thoughts - DJ Khaled, Rihanna Üzgünsem veya kasvetli bir hava varsa Rise Up - Andra Day 

New York State Of Mind - Tony Bennet Spor yapıyorsam 

Bad and Boujee - Migos, Lil Uzi Vert UMBLE - Kendrick Lamar 


Favori Albümüm 
Kendrick Lamar- DAMN 


Türkçe şarkılardan en sevdiklerim: 

1. Yalın- Sesinde Aşk Var 

2. Harika- Ozan Doğulu 

3. Kücücüğüm- Yalın 

4. Küçüğüm- Sezen Aksu 

5. Keşke- Yalın 

6. Ünzile- Sezen Aksu 
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Yazın keyfini doyasıya çıkarmak, mutluluğuna mutluluk katmak için tatilde bu kuralları mutlaka uygula. Yazı İpek Koşan 


p/0) heygirl.com'tr 
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Cildine iyi bak 

Yaz demek, bol En ve güneşlenmek demek. Biz buna hazırız; peki ya cildimiz? 
Havuzun kloru, denizin tuzu, güneşin sıcağı derken cildin kuruyup solabilir. Ama sen, timsah değil bir prensessin:) Bu yüzden cildin pul pul değil, yumuşacık görünmeli. O halde önlemini al ve kremlerini yanından ayırma. Şort giydiğinde kupkuru bir bacakla karşılaşmamak için güneş sonrası kremlerden de kullanabilirsin. 


LI 
Makyaj mı? 
Yaz aylarında cildimiz zaten bronz- 


laştığı için ekstra bir fondötene ihtiyaç duymazsın. Ek olarak, sıcak- ta süreceğin ürünler yüzünden adeta eriyerek akar. Hele hele plaja giderken makyaj yaparsan sana gülümseyen yüzlerle karşılaşabilirsin. 
Sen zaten doğal halinle çok güzelsin:) İşte bu yüzden, en fazla dudağına süreceğin renkli bir lip balm ile plaj makyajını yapabilirsin. Akşam çıkarken de allık, rimel ve ruj yeterli olacaktır. 


Tarzın belirle 


Sahillerde fırtına estirmek senin işin:) Ama bunu yaparken tarzını doğru yarattığından emin ol. Olmadığın biri gib göründüğün sürece doğallıktan uzaklaşmış olacaksın. İlk adımın bikinin/mayon. Tercihin hangisinden yana olursa olsun ikisi de bedenine uymalı, ne küçük ne de büyük durmalı. İkinci olarak tarzın, kusurlarını gizlemeli. Örneğin göbeğin mi var? Bikinin, sağdan soldan göbeğini fışkırtmamalı:) İşte yüksek bel bikini altları da bunun için var. Basenlerinin büyük olduğunu mu düşünüyorsun? 
O halde renganerk pareolara da mutlaka göz atmalısın. 
Sen yeter ki bedenini tanı ve ihtiyaçlarını ona göre belirlemeyi başar. 


Güneşten korun 

Uzmanlar yıllardır güneşin zararlarından bahsedip duruyor. 
Bizce sen de hepsini gayet iyi biliyorsun. Biz Heygirl yazarları düşündük de, güneşin altına yatıp saatlerce güneşlenmek bizim küçüklüğümüzde kaldı:) Sende hiç olmamalı. Güneş koruyucusuz güneşin altında kaldığında ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek leke gibi problemlerin önünü açmış olursun. Ayrıca kıpkırmızı ve soyulan bir ciltten de kaçamazsın. Ama senin istediğin bunlar değil, öyle değil mi? 
O halde tehlikeli saatlerde gölgelerde takıl. Saat 15.00'dan sonra özgürlüğü- ne kavuş:) Bu arada, tarihi geçen güneş kremlerini boşu boşuna kullanma:) 


Odün verme 

Tek amacın plajdaki yakışıklının dikkatini çekmekti ama şimdi burkulan ayağınla şezlongta etrafı kesiyorsun. 
Böyle bir durumla karşılaşmamak için oyunun dozunu kaçırma. Artis- — / tik bir şekilde atlayacağım derken O yere yuvarlanma. Ya da poz vere- o ceğim derken dikenlere batma:) 

Bazı durumlar seni zor durumda bırakabilir. Bu yüzden hareketlerini yapmadan önce iki kez düşün. 


Yaz aşkları meşhurdur. Tatil boyu aşkımızı yaşar, sonra evlerimize döner, çoğumuz birbirimize veda ederiz. Ama biz kızlar, erkeklerden daha romantik olduğumuz için sulu gözlerimizle acı çeker dururuz. Bazılarımız da hayal kırıklığı yaşar. Çünkü karşıdaki yalan söylemiştir. 

Biz de aşık olduğumuz için ne söylerse 

inanırız. Hal böyle olunca, kalbimiz her 

N > yaz kırılır durur. O zaman buna bir son verelim! Kısa bir sürede tanıdığın bir erkeğe çabucak bağlanma. Her dediğine inanma ve seni üzmesine asla izin verme. 
Eğer çok isterse kış aylarında da seninle görüşecektir. İşte böyle bir durumda bakış açımızı değiştirebiliriz:) 


“akını sen 4eç 

Artık “yaz bitti, aşk bitti” olayını yaşamak istemiyorsan mantığını konuşturma zamanı. Eğer 254654654 km ötedeki birine aşık olmazsan acı da çekmezsin:) Mantıklı değil mi? O halde gözüne nerede yaşadığını bildiğin yakışıklıları kestir. Beğendiğin kişi tatil bitince uzaklara mı gidecek? Hiç bekleme. Mutlu olacağın bir aşk, doğru zamanda, doğru yerde mutlaka karşına çıkacaktır. 


Rana Tokmak (20) 


Alman Ritmik Jimnastik 

Milli Takım Kaptanı 

Almanya'nın Castrop Rauxel kentinde doğan Rana Tokmak, 3 yaşında baleye, 5 yaşında da piyanoya başladı. Ailesinin spor kariyerine etkisinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Tokmak, 7 yaşında bir antrenörünün yönlendirmesiyle baleyi ve piyanoyu bırakıp kendini tamamen ritmik jimnastiğe verdi. Bugüne kadar 9 kez Almanya Gençler Şampiyonu olan Tokmak, büyükler kategorisinde de 2. oldu. Almanya'yı 100'ün üzerinde ferdi ve grup olarak başarıyla temsil eden Tokmak, aynı zamanda Dünya şampiyonaları, Dünya kupaları, Grand Prix, Avrupa şampiyonaları ve Avrupa Oyunları gibi büyük çaptaki yarışmalarda da Almanya'yı finallere taşıdı. 2016 yılında gerçekleştirilen Rio Olimpiyat elemelerini birincilikle tamamlayan Tokmak, gençler ve büyükler takımlarında Almanya takım kaptanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında, Almanya'nın Robert Bosch, Schiller, Daimler gibi isimlerin bulunduğu vizyonerlerinin arasına giren Rana Tokmak, aynı zamanda son 6 yıldır bakanlığın kültürler arası spor elçisi olarak binlerce genç kızı spora kazandırmış bulunuyor. 


(6 Ritmik jimnastik, jimnastik ve balenin birleşimi anlamına geliyor. Gösteri sırasında; labut, çember, top, ip veya kurdele gibi farklı el aletleri kullanılıyor. s0 


Ritmik Jimnastik sporunu ve bu sporla uğraşan genç kızları yakından tanımaya ne dersin? Performans Ritmik Jimnastik Spor Kulübü sporcuları ile minik bir söyleşiye hazır ol! 
Hazırlayan Bilgecan Kocana Fotoğraflar Sertaç Özmutlu 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Bahçeşehir Koleji 7. Sınıf öğrencisi 


Kaç yıldır ritmik jimnastik yapıyorsun? 

7 yaşımdan beri ritmik jimnastik yapıyorum. 
Neden ritmik jimnastik? 
Küçüklüğümden beri jimnastik ve baleye ilgim vardı. Ablam, Anadolu Ateşi dans grubunda eğitim aldığı dönemde ben de abla- mı izlemeye giderdim. Daha sonra Anadolu Ateşi seçmelerine katılarak bir yıl dans eğitimi aldım ve o dönemde Andrea isimli dans öğretmenim ailemle görüşerek benim jimnastik branşında daha başarılı olabileceği- mi önermesi sonucunda jimnastik yapmaya başladım. 

Nasıl bir antrenman tempon var? 
Oldukça yoğun bir antrenman temposu içindeyiz. Haftanın 5 günü 3'er saat, yarışma dönemlerinde 6 gün antrenman yapıyoruz. 
Planlı ve disiplinli bir şekilde çalışıldığı zaman eğitim hayatının olumsuz etkilendiğini düşünmüyorum. Aksine profesyonel sporcu olmanın eğitim öğretim hayatını olumlu yönde etkilediği yaşayarak görüyorum. 
Ritmik jimnastik nedeniyle rol ya da görev aldığın bir proje var mı? 

Fransız yazar ve pilot Saint-Exupery dünyaca ünlü hikayesi, Zorlu Performans Sanatlar Merkezi'nde sergilenen, yapımcılığını ve yönetmenliğini Alev Baymur'un yaptığı Türkiye'nin ilk büyük, yerli çocuk müzikali olan ve dünyanın en çok satan ve okunan hikayelerinden Küçük Prens müzikalinde dansçı olarak sahne aldım. 

Bugüne kadar ritmik jimnastikte elde ettiğin başarıların/derecelerin var mı? 

6 yıldan bu yana bireysel ve grup serisinde, 
ulusal ve uluslararası müsabakalara katılıyorum. 2011 yılında Ritmik Jimnastik Kulüpler arası minikler kategorisinde 2.oldum. 
Ayrıca 2013 yılında Ritmik Jimnastik Kulüplerarası minikler kategorisinde 2. oldum. 
2016 yılında İstanbul'da düzenlenen, 12 ülkeden 130 sporcunun yarıştığı 8.İstanbul Rhytmics Cup'ta 3.seçilerek kupa aldım. Halen Gençler Kategorisi bireysel seride müsabakalara katılıyorum. 


Naz Çoban, 10 
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6. Sınıf öğrencisi 


Kaç yıldır ritmik jimnastik yapıyorsun? 
4 yaşında bale yapmaya başladım. 2 yıllık 
bale eğitiminin ardından kendimi jimnastiğe daha yakın hissettim ve okuldaki spor eğitmenimin tavsiyesi ile ritmik jimnastiğe 

yöneldim. 4 yıldır jimnastik yapıyorum. 

Neden ritmik jimnastik? 

Önce televizyonda izlediğim yarışmalardan etkilendim. Estetik, bireysel bir branş olmasının yanı sıra aynı zamanda takım ruhunu da destekleyen bir spor olması nedeniyle ritmik jimnastiği seviyorum. Ayrıca yarışmalarda giydiğimiz mayoların içinde 

kendimi yetişkin bir jimnastikçi gibi hissediyorum. 

Nasıl bir antrenman tempon var? 
Haftada 5 gün, yarışma döneminde 6 gün 3'er saat antrenman yapıyorum. Yaz tatillerinde de antrenmanlarımız devam ediyor, hatta bazen kampa giriyoruz. Kulağa oldukça yoğun gelebilir; ancak ben çok mutluyum. Bu spor, hem okulda başarılı, hem de sosyal bir öğrenci olmamı sağladı. 
Ritmik jimnastik nedeniyle rol ya da görev aldığın bir proje var mı? 
Geçtiğimiz yıl, Küçük Prens, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelendi. 
Küçük Prens'te değerli tiyatro oyuncalarıyla birlikte dans etme şansına sahip oldum. 
Bugüne kadar ritmik jimnastikte elde ettiğin başarıların/derecelerin var mı? 

3 yıldır ulusal ve uluslararası nitelikte- 
ki çeşitli müsabakalara katılıyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen 12 ülkeden 130 sporcunun yarıştığı 8.İstanbul Rhytmics Cup'ta 4. oldum. Ve hala küçükler kategorisinde bireysel olarak yarışma- ya devam ediyorum. 

Peki spordaki hedefin nedir? 
Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve ileride daha iyi bir jimnastikçi olmayı istiyorum. Hatta olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hayal ediyorum. 


t 0 


Irmak Doğan, 10 


Bahçeşehir Bilfen İlköğretim Okulu 
6. sınıf öğrencisi 


Kaç yıldır ritmik Jimnastik yapıyorsun? 
Ayıldır jimnastik yapıyorum. Ondan önce yıl kadar spor kursuna gittim. 

Neden ritmik jimnastik? 
Kendimi bildim bileli dans etmeyi, hoplayıp zıplamayı çok sevmişimdir. Bence ritmik jimnastik, dans ile cimnastiğin iyi bir birleşimi. Mesela bale tarzı hareketleri hep sıkıcı buldum. Tabii işin farklı olma tarafı da var. 
Herkes basketbol veya voleybol gibi sporlar yapıyor; bu anlamda farklı bir şey yapmak hoşuma gidiyor. 

Nasıl bir antrenman tempon var? 
Oldukça yoğun bir antrenman tempom var. Ancak yine de jimnastik okul hayatımı olumlu etkiliyor, en azından şimdilik. Neredeyse haftanın her günü, jimnastik ya da dansım var. Böyle olunca okul sonrası zamanımı iyi planlamam gerekiyor. Ayrıca Jimnastik yaparken okul yorgunluğundan çıkmış hissediyorum. Böylece ödevlerimi yapmak için oturduğumda bıkkınlık hissetmiyorum. 

Ritmik jimnastik nedeniyle rol ya da görevaldığın bir proje var mı? 

A yıldır modern dans eğitimi alıyorum. Dans eğitimim nedeniyle, bu sene Final Four Kal projesi kapsamında önemli karşılaşma ve final maçında molalarda dans gösterilerimiz oldu. 

Bugüne kadar ritmik jimnastikte elde ettiğin başarıların/derecelerin var mı? 
Buyıl, İstanbul Okullar Arası Ritmik Jimnastik yarışmasında 4., 9. İstanbul Rhytmic Cup yarışmasında da 2. oldum. 

Peki spordaki hedefin nedir? 

Bu spor, çok çalışmadan öte bir yaşam biçi- mi edinmeyi gerektiriyor. Yapabildiğimin en iyisini yapmak için çaba göstermekten başka kendime bir hedef koyamıyorum. 
Başka bir uğraşın var mı? 

Dans etmeyi çok seviyorum. Tan Sağtürk Akademi'de modern dans kursuna gidiyorum. Her yıl, yıl sonu gösterilerisi sergiliyoruz. 
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Yaz geldi; artık kitap okumak için bol bol zamanın var, Senin için 
17 yaşına basmadan önce 
okuman gereken 17 kitabın listesini hazırladık. Hemen çevir sayfaları:) 


VAIMUR SONRASI - SARAK 0 


Son dönemin en çok satan yazarlarından biri olan Sarah Jio, seni geçmiş yıllarda yaşanan çok güzel bir hikayeye götürüyor. 
Ikinci Dünya Savaşı'nın tam ortasında yaşanan yasak aşkı aydınlatmaya hazır ol. Anne, 
1942 yazında, Ikinci Dünya Savaşı'nın en 
hararetli zamanında Bora Bora Adası'nda görev almak için orduya hemşire olarak katılıyor. Bu dönemde nişanlı olan genç kadın, orada hiç hesap etmediği bir aşkla karşılaşıyor. Yakışıklı asker Westry ile bir bungalovun altında gizli bir dünyayı paylaşıyorlar. Taa ki bir gece tüyler ürperten bir cinayete şahit olana kadar... Savaş rüzgarıyla ayrı yerlere savrulan çift, bir daha asla 


Beya pe mam 5 AİR 


ÇEVRİMİÇİ KE 


Umuttükenmiş gibi görünse de ikinci şans her zaman vardır... 


Ya yoksa? 


bir araya gelemiyor. Yıllar sonra Bora Bora Adası'ndan adına gelen gizemli bir mektup ise adeta kapanan yarasını yeniden açıyor 


IDE Saü 


Üç kitaplık bir seriden oluşan bu maceraya bayılacaksın. Kitabın 


yazarı olan Zoe Sugg, hepimizin sahip olmak istediği bir hayata sahip çünkü Twitter'da 3,5 milyon, Instagram'da 4,5 milyon ve Youtube'da 8 milyon takipçisi var. 
Yani gerçek bir internet fenomeni! 
Bu hayatını kitaba da yansıtıyor... 
Penny, “Çevrimiçi Kız” rumuzuyla arkadaşlık, erkekler, çılgın ailesi ve hayatını ele geçirmeye başlayan panik ataklarla ilgili hislerini blogunda paylaşıyor. Ancak işler sarpa sarıyor ve ailesi hava değişiminin Penny'ye iyi geleceğini düşünerek onu hemen New York'a götürüyor. Burada, muhteşem yakışıklı gitarist Noah'ya ilk görüşte aşık olan Penny, aralarında geçen her şeyi blogunda anlatmaya başlıyor. Bilmediği şey ise Noah'nın da bir sırrı olduğu... Hem de Penny'nin herkesten gizlediği blogger kimliğini ve en yakın arkadaşıyla ilişkisini tehdit edecek kadar büyük bir sır! 


ve onu yeni bir maceraya çıkarıyor. 


ELERNOR 6 PAK - 
AKINA ALEL, 


80'lerde geçen bu ilk aşkın hikayesi seni çok etkileyecek! Eleanor ve Park, birbiriyle alakası olmayan, çok zıt karakterler. Park, iyi ve mutlu bir ailede büyüyor. Eleanor ise dağılmış bir aileden geliyor, üstelik ona sürekli karışan, rahatsız edici bir üvey babası var. Biraz iri, kızıl saçlı, rüküş bir kız olan Eleanor ile Asyalı ve sessiz biri olan Park, okul servisinde karşılaşıyorlar. Ilk seferde birbirlerinden hoşlanmasalar da bu durum zamanla arkadaşlığa ve aşka dönüşüyor. Ancak Eleanor'un üvey babasından dola- di 

yı ikili hep kaçamak bir şekilde görüşüyorlar. En çok da okula giderken ve dönerken otobüste buluşuyorlar. Tabii bu zorluklar aşklarını daha da güçlendiriyor ve gençler beraber olabil- iz menin bir yolunu arıyorlar. 


“Eleanor & Park, genç olup bir kıza âşık olmanın ötesinde, genç olup bir kitaba âşık olma hissini de hatırlattı bana.” 


rainbow rowel! 


24 heygirl.com.tr 


LNLA VE KOMŞU ÇOCUK - 
STEPRANLE PERKİNS 


Lola'nın hayatındaki en önemli şeylerden biri kostümler; renkli peruklar, renkli ve ışıltılı kıyafetler... Bir de erkek arkadaşı olan Max var. Yani hayatından oldukça memnun. Ancak bu durum yan evlerine taşınan kişileri gördüğü anda değişiyor. Çünkü Bell Ikizleri mahalleye geri dönüyor. Ve gelir gelmez Lola'nın hayatını alt üst ediyorlar. Çünkü ikizler- den biri ilk aşkı olan Cricket'den başkası değil. Bu durum Lola'nın derinlere gömdüğünü düşündüğü acı verici geçmişini gün yüzüne çıkarıyor. Böylece Lola çok büyük bir ikilemin içine giriyor. 
Ilk aşkıyla şimdiki sevgilisinin arasında kalıyor, geçmişte yaşananları affetme- ye çalışıyor. Sen de iki aşk arasındaysan bu kitabı mutlaka okumalısın! 


e 
PEGASUS 


PASAKLI TANRIÇA - SOPKLE KINSELLA 


Samantha, çok başarılı bir avukat. En iyi yaptığı şeyler, kontratları yeniden düzenlemek ve müvekkiline milyonlarca pound kar ettirmek. Ancak bir gün çok büyük bir hata yapıyor ve kariyeri mahvoluyor. Çılgına dönen Samantha, Londra'daki ofisinden çıkıyor, bir trene binip hiç bilmediği bir yere gidiyor. Yol sormak için büyük, güzel bir evin kapısını çalınca iş görüşmesine geldiği zannediliyor ve o evde hizmetli olarak çalışması teklif ediliyor. Tabii ki bu evli çift, ev işlerini halletmesi için bir avukatı işe aldığından habersiz. Fakat Samantha, fırının nasıl çalıştırılacağını bile bilmiyor. Felaketler birbirini kovalıyor. Samantha çamaşır makinesiyle, ütü masasıyla, deterjanlarla müthiş bir savaş verirken; büyük şeflere özel yemekler pişirmeye kalkışırken tam bir kaos yaşanıyor. Tabii eski hayatı Samantha'yı kovalamaya devam ediyor. 
Bakalım tekrar avukatlığa geri dönmek isteyecek mi? 


ALASKA'NIN PEŞİNDE 
JUN GREEN 


En büyük hobisi, tarihi kişilerin biyografilerini okumak olan Miles'ın hayatı, yatıu okula başlamasıyla değişiyor. Yeni girdiği bu ortamda güzel ve depresif bir kız olan Alaska ile tanışıyor ve ilk anda ondan çok etkileniyor. Alaska ile takılmaya başladıktan sonra onun sahip olduğu kötü alışkanlıkları kazanıyor ancak tüm çabalarına rağmen Alaska'nın gel gitlerini anlamlandıramıyor. Yine de onla beraber takıldıkça ona daha çok aşık oluyor. Bir gün Miles, Alaska'nın neden böyle olduğunu öğreniyor ancak işler hiç beklemediği bir şekilde karışıyor. “Aynı Yıldızın Altında” romanını beğendiysen bu kitaba da bayılacağına eminiz çünkü yazarları aynı! 


SOPHIE KINSELLA 


Kızların efendi çocuk yerine serseri olanı seçmesini anlatan muhteşem bir kitap! Tessa Young, 18 yaşında derslerinde çok başarılı olan bir kız. Tabii bir de dünya tatlısı bir erkek arkadaşı var. Şimdiden gelecek planları yapıyor, her şeyi en ince detayına kadar düşünüyor. Ancak bu durum Hardin ile tanışmasıyla beraber alt üst oluyor. Çünkü Anna hiç istemese de kendini bir anda bu aşkın içinde buluyor. 
Hem de geri dönüşü olmayan bir şekilde! 
Üstelik bitmesini hiç istemeyeceğin bu hikayenin devam kitapları da var. 


ULUKLARARASI BESTSELLEN 
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CARRLE GÜNLÜKLERİ - 
ÇANURCE BUSHNELL 


Carrie Bradsaw, daha fazlasını istediğini bilen küçük bir kasaba kızı... Üstelik kendini hayata atılmaya da hazır hissediyor. Ancak kolejdeki son senesi ve halletmesi gereken işler var. O güne kadar hiç ayrılmayan Carrie ve arkadaşları, Sebastian Kydd'ın gelişiyle sorunlar yaşamaya başlıyor. Carrie, ilk kez bir arkadaşının ihanetine uğruyor. Bir yandan da Sebastian'a karşı olan hisleri onun kafasını iyice karıştırıyor. Bu kitap sıradan bir genç kızın nasıl olup da kendi hakkında düşünmeye başladığını ve sonunda sivri ve her şeyi gören bir yazara dönüştüğünü anlatıyor. 
Sen bu hikayeyi “Carrie Günlükleri” dizisinden hatırlıyor olsan da kitap seni kendine hayran bırakacak! 


,« 


BENİ SEÇ - KEMA GASS 


Prenses olma hayalleri bu üç kitaplık seriyle gerçek oluyor. “Bir prens nasıl tavlanır?” sorusunun cevabı bu kitapta! 
Bir prensi tavlamayı öğrendikten sonra sıradan çocuklar sana vız gelecek... 
Il.&a ülkesinde tüm genç kızlar doğdukları günden beri sınıf atlamanın peşinde. Paha biçilmez mücevherlere, göz alıcı elbiselere sahip olmak için tek bir şansları var: Seçim. Kıyasıya bir mücadeleyle geçen Seçim'i kazanmanın tek yolu Prens Maxon'ı kendine aşık etmek. 
America içinse Seçim, bir kabustan farksız. Bu yarışa girmeyi kabul eder- se, kendisinden aşağı sınıftan olduğu için herkesten gizlediği aşkı Aspen'i arkasında bırakmak zorunda kalacak. Öte yandan bu, ailesinin tek kurtuluş şansı. 
America saraya adım atar atmaz kendini 35 kızın katıldığı vahşi bir yarışın içinde buluyor! 
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NEW YORK TİMES ÇOKSATANI (.LANOR 8 PARK'IN YAZARINDAN 


PEGASUS 


CANDACE BUSHNELL 


DEDİKODUCU KIZ ÜÇÜZLER - 
ÇELILU VON ZİENESAR 


Blair Waldorf Ve Serena Van Der Woodsen, Yukarı Doğu Yaka'ya Hükmeden Iki Prensesti... Ama artık her şey değişti ve onların yerini yeni isimler aldı. 
Manhattan'ı kasıp kavurma sırası artık Carlyle kardeşlerde! Montblanc 

dolma kalemlerini, Chloe okul çantalarını ve kaşmir hırkalarını hazırla: Yukarı Doğu Yaka'da yepyeni bir mevsim başlıyor ve karşı konulamaz Carlyle üçüzleri Manhattan'ı sarsıyor. En az eski prenseslerin günleri kadar güzel ama onlardan çok daha acımasız bir yıl seni bekliyor! Ve kulaklarımızda yine aynı ses: “Beni sevdiğini biliyorsun. Dedikoducukız.” 


BAYAN PEREGRİNE'İN 


TUHAF ÇOCUKLAR 


ÖLMEK İÇİN ON UÇ SEBEP » 


JAY ASHER 


ÖLMEK İÇİN ON ÜL SEBEP - JA ASKER 


Selena Gomez'in yapımcılığını üstlendiği aynı isimli dizide geçen hikayeyi anlatan bu kitaba bayılacaksın. Diziyi izlemediy- sen bir an önce kitabına başlayabilir, izlediysen de daha detaylı bilgi edinmek için okuyabilirsin. Hannah Baker ölme- den önce birkaç kaset dolduruyor ve intiharının nedeni olarak gördüğü kişilerin adlarını bu kasetlere gizliyor. Clay Jensen, Hannah'nın doldurduğu kasetlerle ilgili hiçbir şeye karışmak istemiyor. Sırlarının da Hannah ile beraber gömülmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Hannah'nın sesi, Clay'e kasetlerde onun da adının geçtiğini söylüyor. Böylece Clay, gece boyunca kasetleri dinliyor ve bütün sırları öğreniyor. Sen de bu 13 sebebi merak ediyorsan bu kitabı kaçırma! 


AA - URR OLMAYAN GİR AOAOAN NASIL KURTULURSUN? - (YANE MATSON 


Macera dolu bir kitap serisi arıyorsan, bu hikaye tam sana göre! 
On yedi yaşındaki Charley, kuralları bilmiyordu. Hatta nerede olduğundan bile haberi yoktu. Hatırladığı son şey, sıcak hava ve kendinden geçtiğiydi. Uyandığındaysa kayalık bir arazide çırılçıplaktı. Kaybolmuş ve yalnız hisseden Charley, adada uzun süre hiçbir insana rastlamamıştı, taa ki gençlerin lideri Thad ile karşılaşana kadar. Daha sonra ise kurallar ona da anlatılıyor. 
Gizemli Nil Adası'ndan kaçmak için tam bir yılı olduğunu öğreniyor, bir yıl içinde adadan kaçamazsa ölüyor. Şimdi yapması gereken bu gizemli adada yaşamak ve kaçmaya çalışmak... 
Ancak aşık olmasıyla beraber öncelikleri de değişiyor! 


AŞK BURADA ÇEKMİYOR - ELYSSA FRIEOLAND 


İnternet bağımlılığından vazgeçebilir misin? Çok zor olduğunu biliyoruz ama hayal değil. Tam bir internet bağımlısı olan Evie, bu yüzden çok sevdiği işinden kovuluyor. Hemen ardından, ev- 


liliğe karşı olan eski sevgilisinin İstanbul'da rüya gibi bir dü- 


ğünle evlendiğini Facebook'tan öğreniyor ve çok önemli bir karar alıyor: İnterneti bırakmak! Artık Evie için Google'da insanları stalk'lamak yok. Facebook'ta eski sevgililerin profillerine bakmak yok. Twitter'da twit okumak yok. Binlerce selfie çekip kaç beğeni alacağını görmek için beklemek yok. Her an Instagram'da gezinmek yok. Hepsinden de iyisi artık sevgili bulma siteleri yok... Şimdi sen de sakin ol ve o elindeki akıllı telefonu yavaşça bir kenara 


bırak, çünkü sana bambaşka bir aşk masalı anlatıyor! 


MUCİLE - A. . PALACİD 


August, sıra dışı bir görünüme sahip olan küçük bir çocuk. Fiziksel bir bozuklukla doğuyor ve ne kadar çok ameliyat olsa da yüzü bir türlü düzelmiyor. Bu yüzden 

normal bir okula da gitmiyor. Ancak ailesinin aldığı kararla beşinci sınıfı bir okulda okumak zorunda kalıyor. 

“Yeni çocuk” olmanın ne kadar zor olduğunu biliyor, onun için ise bu daha da zor. Çünkü yolda yürürken bile herkes onun yüzüne bakıyor, arkasından konuşuyor. Auggie'nin tek istediği ise sıra dışı görünüşünün ardında kendisinin de onlar gibi olduğuna ikna etmek! Bu kitap senin insanlara karşı olan önyargılarını yıkacak ve kişiliğin dış görünüşten önemli olduğunu anlamanı sağlayacak. 
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| Fr) | N j Tanıştıklarında 
| > ' e | birbirlerinden 

A, — a hoşlanmayan 

> | | | > ancak birbirlerini 
> > tanıdıktan sonra 

> p <a | > kanka olan ünlüleri 

di > 1 biliyor musun? 
| > 0 Bu isimler seni 
4 | şaşırtacak! 


ÜLUULARI 


IAN SOMERHALDER & 
KAT GRAHAM 


Ne “The Vampire Diaries” dizisinin ilk sezonlarında Bonnie ve Damon'ın birbirlerinden ne kadar nefret ettiğini hatırlıyor musun? Aslında bu durum gerçek hayatı yansıtıyormuş desek yalan söylemiş olmayız. 
Bunun itirafı ise Kat Graham'dan geldi. İlk sezonda lan ve onun birbirlerinden hiç hoşlanmadıklarını, ancak çekimler sırasında arkadaş olduklarını ve bu soğukluğun geçtiğini söyledi. Hatta şu an lan'ın 30 yıl sonra bile en iyi arkadaşı olacağını düşünüyor. Bunun en önemli sebebi ise lan'ın kendisine çok destek olması ve yardım etmesiymiş. Umarız bu arkadaşlık hiç bitmez! 


LOUIS TOMLINSON 
& LIAM PAYNE 


One Direction grubuyla tanıdığımız yakışıklılar, grubun ilk dönemlerinde arkadaş bile değillerdi. Liam ise aralarındaki anlaşmazlığın sebebini ikisinin de çok farklı karakterlere sahip olması olarak görüyor. Bu yüzden 

de birbirlerinden nefret ediyorlarmış. Hatta ilk kez bir grup olarak bir araya geldikleri yarışmada neredeyse her gün tartışıyorlarmış. Tabii sonradan buzlar erimiş ve birbirlerini kabullenmişler. 
Bu da arkadaşlığa ilk adım olmuş! 
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İkilinin bu kadar yakın durduğuna bakmayın! Çünkü bu durum eskiden çok farklıydı. Yıllar önce Lorde katıldığı bir röportajda Taylor'ı muhteşem bulduğunu ancak onun gençler üzerinde herhangi bir etki oluşturmadığını söylemişti. Lorde'nin Taylor 

ile arkadaş olmasıyla tüm bu düşünceleri değişti. Bugünlerde ikilinin arasından su sızmıyor! 


da 


LUKE HEMMINGS & MICHAEL CLIFFORD 


5 Seconds of Summer grubunun ayrılmaz ikilisi, bir 
zamanlar birbirlerinden hiç hoşlanmıyorlardı. Hatta Luke, bu hoşlanmamanın neredeyse nefret kadar güçlü olduğunu bile 

itiraf etmişti. Tabii yine de ikili müzik nedeniyle sürekli bir aradaydı. Müziğin sağladığı bu yakınlık ikiliyi arkadaş hatta kanka yaptı! Onlar artık çok yakın arkadaş. 


Disney Channel'da yıllarca izlediğimiz “Hannah Montana” dizisinin yıldızları Miley ve Emily dizide kankaları canlandırıyordu. Ancak kameralar kapandığı gibi bu iyi ilişki sona eriyor, ikili beraber takılmayı bırakıyordu. 
Zamanla ise farklılıklarını kabullenerek iyi anlaşmaya başladılar. Yıllar önce başlayan bu arkadaşlık hala devam ediyor! 


KENDALL JENNER & TAYLOR SWİFT 


Fotoğraftaki kız grubunu bilmeyen var mı? Taylor Swift, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Kendall Jenner ve Cara Delevingne yıllardır asla ayrılmıyorlar. Ancak Taylor ile Kendall'ın arası her zaman bu kadar iyi değildi. 
Hatta bu kadar iyi arkadaş olmalarını grubun diğer üyeleri sağladı diyebiliriz. İlk başlarda birbirlerinden hoşlanmamalarının sebebi ise Harry Styles. Çünkü yakışıklı yıldız önce Kendall ile daha sonra Taylor ile çıktı. Tabii bu, Kendal! ile Taylor'ın arkadaş olmasını etkilemedi! 
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Bu seneki Koza Genç Moda Tasarımcılar Yarışması'nda üçüncü olan Nazlıcan Karahan ile senin için keyifli bir röportaj gerçekleştirdik, hadi gel hep birlikte bu genç ve yetenekli tasarımcıyı daha yakından tanıyalım. 

Yazı Bilgecan Koçana 
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RIM ANLAMIND 
İLHAM KAYNAKLARIM 
EN ÇOK TANIDIĞIM 
İNSANLAR VE YAŞAM 


TARZLARI, KÜLTÜRLERİ, 
GÖRDÜĞÜ 
SEHİ 


erhaba Nazlıcan! Öncelikle kısaca kendinden bahsedebilir misin? 
Merhaba, 1993 Ankara doğumluyum. Liseyi Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. 
Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 
Moda ve Tekstil Tasarımı eğitimi aldım. 2 
yıl önce UTIB Ev Tekstili Yarışması'ndan En İnovatif Tasarım Ödülü'nü alarak Istituto Marangoni Milano'da bir yıllık eğitim aldım. İstanbul Tasarım Haftası ve İnovasyon Haftası'nda tasarımlarım sergilendi. Şimdi Türkiye'nin en büyük deri firmalarından birinde çalışmaktayım. 


İçindeki yaratıcı gücü ilk nasıl ve ne zaman keşfettin? 

Moda tasarımcısı olmak çocukluk hayalimdi diyebilirim. 6-7 yaşımdan itibaren hep kendimce tasarlar, çizerdim. O zamanlardan beri tuttuğum çizimlerim var hala. Ve hep piyasadaki giysileri beğenmez aslında var olmayan ve benim aklımda var olanları aratır dururdum anneme. En sonunda olmayanı' aslında benim yapabileceğimi fark ettim. 


Yeteneğin geliştirilebilmesi için küçük yaştan doğru yönlendirilmek çok önemli, sen bu konuda şanslı mıydın, eğitim hayatına nasıl yön verdin? 

Tabii ki küçük yaşta doğru yönlendirilmek çok önemli. Ben bu konuda çok şansu olduğumu söyleyebilirim. Ailemin desteği hep arkamdaydı ve bana hep inandılar. Bunu en çok bir anadolu lisesini kazansam da güzel sanatlara gitmeyi seçme aşamamda hissettim. Bir nevi yol ayrımıydı diyebilirim. Ama aklımda hep moda tasarımı olduğundan uzun düşünmeler sonucu lise eğitimimde de bu yönde ilerledim. O yaşta geleceğe yönelik seçim yapmak ve kendinin farkında olmak zor ama ben ailemin desteği ve içimdeki sesi dinleyerek bunu aştım ve istediğime yöneldim. 


İleride senin gibi tasarımcı olmak isteyen kızlara tavsiyelerin ne olur? 

Bu yolun henüz başında olanlar için tavsiyem, içlerindeki sesi dinlemeleri ve emin oldukları bir şeyden asla vazgeçmemeleri. 


Sonuçta herkes aynı değil ve herkesin hayatta ilerleyeceği farklı yollar var ve ailelerin de bunu kabullenmeleri gerek. İnsan içindekini bulup ona doğru adım attığında mutlu oluyor. Ve işini bu tutkuyla yapınca aşamayacağı şey kalmıyor. O güç bastırılsa da bir gün açığa çıkacağı için erkenden ortaya çıkarıp onu izlemek en doğrusu. 


Bu seneki Koza Genç Moda Tasarımcılar yarışmasında “Sınırlar/Borders” adını verdiğin koleksiyonunla üçüncü oldun. 
Öncelikle bu başarından dolayı seni tebrik ediyoruz, bize koleksiyonun hikayesini ve mesajını anlatır mısın? 

Teşekkür ederim. Evet koleksiyonumun teması Sınırlar”. Bu koleksiyonla son yıllarda ortaya çıkan ve birçok farklı görüş yaratan Arap Baharı'na değindim. Bu Arabik öğelerle Hip-hop kültürünü protest bir dille karıştırarak ve bu farklı görüşleri protest bir dille birleştirerek birçok insana antipatik gelen Arap kültürüne fark-U bir açıdan bakıp sınırları ortadan kaldırmaktı amacım. Çünkü sonradan bizlerin oluşturduğu sınırlar var olmaya devam ettikçe daha büyük sıkıntılar doğuracak ve hatta dünyanın sonunu getirecek bir unsur olacaklar. 

İtalya'da, dünyanın önde gelen moda 


an.koleksiyon. 


okullarından birinde aldığın eğitim, dünya görüşünü ve tasarıma bakışını nasıl etkiledi? 

Evet, Marangoni'de aldığım eğitim bana çok şey kattı. En çok tasarım disipliniyle daha sistematik ve programlı olmanın yanında tasarım anlamında daha yere basan, farklı bakış açıları kazandırdı. Okulun yanı sıra Milano gibi bir moda şehrinde olmak farklı bakış açıları ve insanlar kazandırdı hayatıma. Yeni deneyimler elde ettim ve kendimi ve zihnimi daha özgür bırakmama yardımcı oldu. 


En büyük ilham kaynakların neler? 
Tasarım anlamında ilham kaynaklarım en çok tanıdığım insanlar ve yaşam tarzları, kültürleri, gördüğüm gezdiğim şehirler. 
Bununla birlikte sanat, video art ve müzik de en çok etkilendiğim ve bana ilham veren kaynaklardan. 


Gerçekleştirmek istediğin bir sonraki hedef ne? 

Bir sonraki hedefim sanırım biraz daha deneyim elde ettikten sonra kendi marka- mı oluşturmak ve bir süreliğine yurt dışına yerleşmek, çalışmalarıma orada da devam etmek. 


Büyük bir global markanın kreatif direktörlüğünü üstlenme şansın olsa hangisini seçersin, neden? 

Açıkçası kreatif direktörlük hayatım- da çok sonra atabileceğim bir adım ama o aşamada olsaydım sanırım KTZ ya da Hood by Air isterdim. Çünkü bu iki markanın da protestliğini ve kullandıkları öğeleri, tasarım dilini, yaratıcılıklarını, cesaretlerini seviyorum. 
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zn mo? 


Artık ikilemlere son... Eski sevgilinin seninle barışmak isteyip istemediğini düşünüyorsan bu test tam sana göre! 


1- Ayrıldığınızdan beri sana hiç mesaj attı mı? 

a) Sürekli atıyor 

b) Nadiren 

c) Hiç atmıyor 


2- Seni kıskandırmaya calışıyor mu? 
a) Evet 

b) Bazen 

c) Hayır 


3- Aşk hayatınla ilgili konuştunuz mu? 
a) Konuyu sürekli oraya getiriyor 

b) Birkaç kez konuştuk 

c) Bu konuyu hiç açmadı 


4- Sosyal medyaya başka bir çocukla fotoğraf koysan ne yapar? 

a) Kim olduğunu sorar 

b) Benim ona söylememi bekler 

c) Görmemiş gibi davranır 


A'LAR ÇOĞUNLUKTAYSA 


EVET 


Ona ikinci bir şans daha vermeye ne dersin? Görünen o ki sürekli peşinde 


koşuyor ve seni yeniden kazanmak için uğraşıyor. Eğer ona karşı duygularında bir azalma yoksa bir kez daha dene deriz... Belki de o yakışıklı senin hayatının erkeği! 
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5- Ne zamandır ayrısınız? 
a) 1-2 ay 

b) 2-6 ay 

c) 6 aydan fazla 


6) Birlikte olduğunuz dönemlerde gelecek planları yapıyor muydunuz? 

a) Yıllar sonrasını düşünüyorduk 

b) Plan yapıyorduk ama uzun vadeli değil Geleceği hiç konuşmadık 


(gi 


7) Ayrılmayı isteyen kimdi? 
a) Ben 

b) Ortak karar 

c) O istedi 


8) Seni gördüğünde ne tepki veriyor? 
a) Heyecanlanıyor 

b) Gülümsüyor 

c) Görmemezlikten geliyor 


9) Seni kimlerle tanıştırmıştı? 
a) Ailesi ve arkadaşlarıyla 

b) Sadece arkadaşlarıyla 

c) Neredeyse hiç kimseyle 


10) Siz çıkarken ya da daha sonra başkalarıyla görüştü mü? 

a) Hayır, kimseyle görüşmedi 

b) Görüştü ama çıkmadı 

c) Evet, sevgilisi oldu 


. C'LER 
ÇOĞUNLUKTAYSA 


HAYIR 


İkinizin de ayrı yollara gitme vakti çoktan gelmiş. Üstelik yanlış insanlarla vakit harcamak yerine seni gerçekten hak eden ve değer veren birini bulman çok daha iyi olacak. O kişiyi bulmak için ise önce eskisini aklından çıkarmausın! 


Bella Thorne, Just Call” şarkısı ile neşemizi yerine getirdi! 
Sen de onun şarkı söylemesini özleyenlerden misin? 


Vaktinin çoğunu setlerde geçiren yıldız Bella Thorne, adeta arı gibi çalışıyor diyebiliriz. Bu yıl “Famous In Love” dizisinin haricinde pek çok filmin kadrosunda yer aldı. Üstelik hala çalışmaya devam ediyor. Tabii bir yandan da müzikteki yeteneğini bize göstermeye çalışıyor. Bella da çoğu Disney Channel yıldızı gibi hem şarkı söyleyebiliyor hem de oyunculuk yapabiliyor. Her ne kadar önceliği oyunculuk olsa da bugüne kadar bize müzik yeteneğini de sergiledi. Ancak şimdiye kadar çıkardığı şarkıların hiçbiri bu parça kadar ilgi görmedi. 
Hala bu şarkıyı bilmiyorsan bir an önce dinlemelisin! 


Bella, bu harika şarkıyı Prince Fox ile söylüyor. Prince ise şarkının geçmişini şöyle anlatıyor: “Bella 

ile ilk tanıştığımızda ona bir şarkı üzerinde çalıştığımı ve ona vermek istediğimi söyledim. O ise beraber düet yapmak istedi”. Güzel yıldız, düet yapınca kendini daha rahat hissediyor. Çünkü şarkı yayınlandıktan sonra yaptığı bir itirafta düeti tercih etme sebebinin sesine güvenmeyişi olduğunu söyledi. Böylece 3 yıldan beri uzak durduğu müzik dünyasına da üst sıralardan bir giriş yaptı! 


Slow başlayan Just Call” şarkısı sonradan hızlanıyor ve hareketli bir hal alıyor. Parçanın klibine ise pembe renk hakim. Tüm klip boyunca görüntünün ortasında duran bir telefon ve numarayı çeviren birkaç 

el görüyoruz. Yani Türkçe çevirisiyle “Sadece Ara” şarkısı ve onun klibi epey uyumlu! Şarkıda ise ayrılık sonrası bir süreç anlatılıyor. Ayrılığın ardından oluşan boşluktan ve yalnızlık hissinden bahsediliyor. Bu yüzden eski sevgiliye “Bana ihtiyacın olursa sadece ara” diye sesleniliyor. 
Tabii hikayeyi bir de diğer kişinin gözünden görmek gerekiyor. Onu aramaması için arkadaşlarının telefonunu sakladığını ve aramalarını takmaması gerektiğini söylüyor. O da acı çekiyor ve uyuyamıyor. Kısacası bu şarkı sevip de kavuşamayanlar için! 


emek için 


ini 
Şarkıyı di orayi IKO 


zi heygi.c 


Red Velvet, tatıl günlerimizi neşelendirecek bomba gibi bir yaz albümü çıkardı. Bu şarkılar kaçmaz! 


GERİ DÖNDÜLER 


Kızlar, Russian Roulette isimli 3. mini albümlerinden sonra muhteşem bir geri dönüş yaptılar. The Red Summer' albümüyle müzik listelerini alevlendiren Red Velvet grubu, bize yazın en güzel hediyelerinden birini verdi. Üstelik albümün içinde beş şarkı yer alıyor. Şarkıların isimleri ise; Red Flavor, You Better Know, Zoo, Mojito ve Here the Sea. 


INSTAGRAM'DA 
FOTOGRAF ŞOVU 


Red Velvet grubunun Instagram hesabına bakan hayranlarını 

ise çok güzel bir sürpriz bekliyor. “The Red Summer” albümüyle karşımıza çıkan kızlar, albümün sosyal medya tanıtımını da çok özenerek yaptı. Albüm için özel olarak çektirdikleri fotoğrafları paylaştılar, ancak her bir fotoğrafı parçalara bölerek. Böylece grubun profiline baktığında fotoğrafları büyük olarak görebilir, tek bir kareye tıklayarak fotoğrafların ayrıntılarını inceleyebilirsin. Yayınlanan albüm fotoğraflarının arasında iki grup fotoğrafı ve kızların tekli pozları yer alıyor. Kızların her biri ise fotoğraflar- da farklı bir renge ve meyveye yer veriyor. Wendy'nin rengi turuncu, meyvesi ise portakal. Seulgi, sarı rengi ve ananası tercih etmiş. Joy, yeşil rengi ve kivi meyvesiyle karşımızda. Irene, kırmızı rengiyle ve karpuz seçimiyle göz kamaştırıyor. Ve son olarak mor rengin ve üzümün sahibi Yeri'den başkası değil! Bir fotoğrafta ise sadece meyveler var. İşte o renkli kareler... 
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sivet Summer Mini Album “Ta Red $ O ümmer' - July 09,2017 Ka RE aaa 


live Summer hili Rb ze Red 


SA HİLE VA 
Yorma 
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Katy Perry ve Niall 
Horan cephesinde sular ısınıyor, ikilinin aşk dedikoduları yayılıyor. Peki ikilinin arasında gerçekte neler oluyor? 


. 


Flört itirafı 

Başta Ariana Grande olmak üzere pek çok ünlü ismin bir araya geldiği yardım konseri “Manchester One Love” sahnesinde hem Katy hem de Niall vardı. Burada beraber bol bol zaman geçiren ikili, oldukça da iyi anlaştı. Aslında ikilinin arkadaşlığı çok eskiye dayanıyor. 
One Direction grubunun ün kazandığı yarışmada tanınan Niall, bu dönemde Katy ile ta- 


4 


o. 
a) 
b 


nışma fırsatı yakalamıştı! Peki Niall, Katy'den hoşlanıyor olabilir mi? Tabii ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Bu dedikoduların da bir kaynağı var. Çünkü Katy Perry her şeyi kendi itiraf etti! “Niall'ı her zaman etrafım- 

da görüyorum. Her zaman numaramı almaya çalışır gibi bir hali var, sanki flört eder gibi. 
Ben ise onun annesi gibiyim, ona ancak bakıcılık yapabilirim.” Güzel şarkıcının şakayla karışık bir şekilde söyledikleri açıkçası biraz kafamızı karıştırdı! 


Niall'dan ceva 
Yakışıklı yıldız da Katy'nin şakayla karışık yap- 


tığı itirafa gülerek cevap verdi. “Katy, lütfen bana karşı kaba olmayı bırak!” diyerek Katy'e laf attı. Güzel yıldızın ona patronluk taslamak için bahane aradığını ve etrafta onunla ilgili dedikodular çıkardığını söyledi. Niall'ın tek amacı ise Katy ile arkadaş olmakmış. Tabii bunların hepsini esprili bir dille söyleyen Niall, Katy'nin samimiyetine güvenerek laf atmaktan çekinmiyor! 


Yas ola 

Niall'ın takıldığı en büyük konulardan biri ise yaş farkı! Çünkü Katy, Niall'ın annesi yaşında olduğunu düşünüyor. Oysaki aralarında 9 
yaş var. Yani One Direction grubunun diğer yakışıklısı Liam Payne ile sevgilisi Cheryl Fernandez ile pek bir farkları yok! Bu yüzden Niall, Katy'nin aralarındaki yaşı bahane etmesiyle ilgili “Benden 55 yaş büyükmüş gibi konuşuyor. Aslında benden o kadar da büyük değil” dedi. Bu açıklamalar bizi biraz çelişkide bıraktı. Sence yeni bir aşk doğar mı dersin? 
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Selena'dan 


y n 
S 0) g | 
Çalışmalarına dur durak bilmeden devam eden güzel şarkıcı “It Aint'me” 
ve"Bad Liar'ın ardından yepyeni bir single'la 


karşımızda: “Fetish” 
Yazı Bilgecan Kocana 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d d ad Liar”dan sonra hiç hız kes- 


meden yeni bir single yayınlayarak hayranlarını sevindiren Selena Gomez bir süredir Twitter ve Instagram paylaşımlarıyla merak uyandırıyordu. Önce 6 Temmuz'da şarkıcıyı güneşli bir günde, sakin bir sokak- ta sarı elbisesiyle gördüğümüz görüntüleri daha sonradan şarkının adı olduğunu anladığımız “Fetish” açıklamasıyla paylaştı. Selena daha sonra şarkının piyasa çıkış tarihini açıkladı ve şarkıyı söylerken sadece dudaklarının göründüğü kısa bir video paylaşarak heyecanımızı daha da arttırdı. Bu heyecanlı bekleyiş 13 Temmuz'da son buldu ve “Fetish” şarkısı dinleyicisiyle buluştu. Şarkının, Selena'nın paylaştığı kısa videonun uzun versiyonu olan video klibinde güzel yıldızın yakın çekim dudaklarını görüyoruz. Sözleri ise kendisine duyulan güçlü bir aşktan bahsediyor. “Aynaya baktığımda yakınımda ol- 


mak isteme sebebini açıkça görebiliyorum” diyen Selena'ya bu şarkıda ünlü rapçi Gucci Mane eşlik ediyor. “Ben itiyorum, sen geri geliyorsun ama bunun için seni suçlayamam ben de olsaydım aynı şeyi yapardım”, “Sınırlarını zorladığını söylüyorsun ve onu aşıyorsun ama bırakıp gidemeyeceğini biliyorum, bendeki bir şey seni bana çekiyor, seni ele geçirip origami gibi büküyor” gibi iddialı sözlere sahip olan şarkının kime ithaf edildiği tam bir gizem. Acaba bu kişi Selena'nın çok aşık oldukları her hallerinden belli olan şuanki sevgilisi The Weeknd mi yoksa yıllarca bir küsüp bir barıştığı eski sevgilisi Justin Bieber mı? Bunu bir tek Selena'nın kendisi biliyor. Bizim emin olduğumuz tek şey ise şu anda yaşadığı mutluluğun şarkıcının kendine olan güvenini arttırdığı. Umarız bu mutluluğu hep böyle devam eder. Biz de onun sıkı hayranları olarak onu her koşulda sevmeye devam edeceğiz. 
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Justin Bieber bu aralar aşk hayatıyla gündeme gelmese de 
“Despacito o şarkısı herkesin dilinde. Bu parça yazın en popüleri oldu diyebiliriz! 


Klibi izlemek İGİN y— ya hey9i! 


.cOMİ 


yi tiklal 


U$ 


DESPACITO REMIX 
LULS FONSI & DADDY YANKEE 


FEAT. 
JUSTIN BIEBER 


; g 
Justin İspanyolca bir şarkıya dahil olacağı için çok heyecanlanmıştı çünkü parçayı seslendirdiği kısımlar İngilizceydi. Ancak tahmin edemediği nokta, hayranlarının ondan şarkıyı söylemesini isteyeceği oldu. Turnesinde verdiği bir konser sırasında “Despacito” diye bağıran hayranlarına “Üzgünüm, sözlerini bilmiyorum” yanıtını verdi. Bunun üzerine bir hayranı sahne- ye su şişesi fırlattı ve şişe Justin'i ıskaladı. Bunun üzerine yakışıklı duruşunu hiç bozmayarak kendisine bir şey fırlatılmamasını rica etti. Tabii bu şarkının problem olduğu ilk zaman değildi. Başka bir zamanda şarkının nakaratını söylerken sözlerini karıştırmıştı. 
Şarkıda beraber düet yaptığı Luis Fonsi ile şarkıyı tam söyleyememesi veya hata yapmasının Justin'in suçu olduğunu düşünmüyor. Bunu da bir röportajı sırasında şöyle açıkladı: “Sözleri bilmemesiyle ilgili onu suçlamıyorum. Bence ona bu konuda biraz ayrıcalık tanımalıyız çünkü İspanyolca onun ana dili değil.” Şarkıda Justin'in İspanyolca söylediği bir nakarat kısmı da bulunuyor, yıldızın burada hata yapmamasını ise şarkı sözleri- nin önünde olmasıyla açıkladı. Üstelik Justin'in şarkının orjinalini bozmamak için İspanyolca söylemek konusunda ısrarcı olduğunu da itiraf etti. 


ŞARKI ZİRVEDE 


İspanyolca şarkıyla hayranlarına sürpriz yapan yakışıklı yıldız, “Despacito” ile zirveden düşmüyor. Justin, bu şarkı için Luis Fonsi ve Daddy Yankee ile düet yaptı. Justin şarkıda kendine ait olan kısımları İngilizce söylüyor. Nakarat kısımlarını ise Luis ve Daddy ile beraber İspanyolca seslendiriyor. İlk zamanlarda İspanya'yı kasıp kavuran Reggaeton fırtınası, bu şarkı ve yakışıklının katılımı ile 


tüm dünyaya yayılıyor! 


Eski sevgilisi şaşırttı! 

Justin Bieber'in ismi bugüne kadar birçok güzelle anıldı. 
Onlardan biri ise Sahara Ray! 
Şimdi söyleyeceğimiz aşk üçgenini öğrenmeye hazır ol çünkü Sahara'nın yeni sevgilisini çok yakından tanıyorsun. O isim Gregg Sulkin'den başkası değil, Üstelik ilişkileri ciddiye gidiyor diyebiliriz çünkü Bella Thorne'dan ayrılan Gregg'in ismini ilk defa bu güzelle beraber duyduk. Justin'den ise hiçbir açıklama gelmedi. Anlaşılan Sahara'yı çoktan unutmuş bile! 
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İ sallı 


yor. BU caksın! 


— 
Mrgane» 


ATI 


Güzel yıldız, 9 ay süren sessizliğini muhteşem bir şarkıyla bozdu. “Evolution” albümünün ardından “Why” parçasını yayınlayan Sabrina, parçanın çok hızlıca hazırlandığını söyledi. Şarkının ilk satırını yazmaya başlayan şarkıcı, devamının nasıl geldiğini anlamamış bile. Yavaş ilerleyen bu şarkı, aynı zamanda kendine has bir ritim içeriyor ve bağımlılık yaratıyor. 
Parçanın sözlerinde ise iki kişinin sahip olduğu farklılıklardan bahsediliyor. 
Birbirlerinin ateş ve buz gibi değişik olduğunu söylüyor. Zıt karakterlere sahip olsalar bile birbirlerinin değişmesini istemiyorlar ve sevgililerini olduğu gibi kabulleniyorlar. Tabii bu iki farklı karakter yapısı, aşklarına da engel olmuyor. 
Uyumsuzluğun uyumu böyle bir şey olsa 


Sabrina'nın “Dangerous Woman” ismini verdiği konser turu, geçtiğimiz ay başladı. Yeni şarkı yazdığında bekletmeyi sevmeyen ve onu hemen hayranlarıyla buluşturan güzel yıldız, yeni parçası “Why” ile herkesi kendisine hayran bırakıyor. Üstelik müjdeli bir haberimiz var. Sabrina hayranları için hazırladığı birkaç sürpriz olduğunu duyurdu. Henüz bu konuda hiçbir açıklama yapmadı ancak umarız yeni şarkılar yoldadır! 


emek için 


ini genkeyı Gİ tile 


w heygir.c 
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Uzun zamandır beklenen gençlik filmi os “Her Şey” 11 Ağustos'ta vizyona giriyor. | Sen de bu heyecana ortak olmaya ne dersin? 


—, — po 


EVERYTHING, 
EVERYTHING 


/ Er Sat 


Geliyor. 
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Nick ve Amanda bir arada! 
Nicola Yoon'un kitabından beyaz perdeye uyarlanan bu aşk filmine bayılacaksın! 
Kitabı ilk yayınlandığı günden beri çok beğeniliyor; en iyi gençlik kitaplarının başında gösteriliyor. Bu yüzden kitabın beyaz perdeye yansıyacak olan macerası da heyecanla bekleniyor. Filmin başrollerini ise güzeller güzeli Amandla Stenberg 

ile yakışıklı Nick Robinson paylaşıyor. 
Amanda'yı “Açlık Oyunları” serisinin ilk filminden hatırlıyor olmalısın. Filmde Rue karakterini canlandıran Amanda, Katniss'in sevdiği karakterlerden biriydi. Ancak Rue karakterine bu filmde veda etmek zorunda kalmıştık. Nick'i ise “5. Dalga” filminden tanıyoruz. Bu filmde başarılı bir oyunculuk sergileyen oyuncu, ününe ün katmıştı. Şimdi ise bu romantik film için bir araya geldiler! 


Imkansız aşk! 

Madeline hastalığı nedeniyle evden dışarı çıkamıyor. Çünkü onun dış dünyada olan her şeye alerjisi var. Bu küçük dünyasında her gün bakıcısını ve annesini görüyor. Okulu evden takip ettiği için hiç arkadaşı da yok. Tabii bu durum karşı eve taşınan komşularıyla değişiyor. Madeline evdeki hayatından sıkıldığı için yeni komşularını ilk günden itibaren izliyor. Bu sırada da evde kendi yaşlarında genç bir çocuğun da oturduğunu fark ediyor. Olly, Madeline'i fark ediyor ve onunla arkadaş olmaya çalışıyor. Ancak Madeline'in hastalığı onlara engel oluyor. 
Madeline ise günden güne hem daha cesur hale geliyor hem de Olly'e aşık oluyor! 


. 


Filmin #ggnon için 


WA heygilconi'Yi tıklol 
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Bu yaz yeni ekrana gelen dizilerin başrolünde yer alan ve gözlerimizden kalpler çıkmasına neden olan yakışıklıların hepsi bu yazıda! 


Yazı Bilgecan Koçana 


AKIŞIKLILARI 


CAN YAMAN 0 Re 


“Gönül İşleri”, “İnadına Aşk” ve “Hangimiz Sevmedik” dizilerinden tanıdığımız 27 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Özge Gü- bi > v rel ile başrolü paylaştığı “Dolunay” dizisi ile ekranlara ge- b liyor. Can Yaman, 4 Temmuz'da Star Tv'de ilk bölümü yayınlanan dizide “Ferit” karakterini canlandırıyor. Soğuk ve 

sert bir mizaca sahip bir işadamı olan Ferit, disiplinli, düzen takıntısı olan ve kurallarından asla taviz vermeyen biri. 

Ferit'in evinde, her gün o gelmeden önce yemeğini yapan bir 

aşçı çalışıyor ancak Ferit, mutfağında bir bardağın bile yeri- 

nin değişmesini istemiyor ve bu yüzden hiçbir çalışan uzun 

süre kalamıyor. Aşçı olan ve kendi restoranını açma hayalleri kuran Nazlı (Özge Gürel) da geçinebilmek için iş arıyor ve 

Ferit'in mutfağında çalışmaya başlıyor. Yolları bu sayede 

kesişen ikili arasında bir aşk başlıyor. 
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FURKAN ANDIC 


“Kaçak Gelinler”, “Tatlı İntikam” gibi dizilerden tanıdığımız 27 yaşındaki yakışıklı oyuncu yakında Kanal D'de başlayacak olan “Meryem” dizisiyle izleyiciyle buluşacak. Oyuncu, yağmurlu bir gecede yaşanan kazanın üç insanın hayatını tamamen değiştirmesi - ni konu alan dizide “Savaş” karakterini canlandırıyor. Sevdiği kadını kaybettikten sonra gözünü intikam hırsı bürüyen Savaş, adalet arıyor. 
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İlk buluşmalarda genellikle çok heyecanlı ve gergin oluyoruz, bu durum bazen tuhaf dakikalar yaşamamıza sebep olabiliyor. 
Mükemmel bir buluşma geçirmenin sırrıysa olduğun yerde ve onun yanında kendini rahat hissedebilmenden geçiyor. 

Yazı Bilgecan Koçana 


— 


.. N : z z > iie aş 

mk me ğ a, 

3 iç ye 
r Ler e 
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YÜRÜYÜSÜ 


Yaz mevsimi, birlikte açık havanın tadını çıkarmak için harika bir fırsattır. Rahat kıyafetlerini giy ve piknik örtüsü, yiyecek, içecek, küçük mum ve fenerler koyduğun bir sırt çantası hazırla. Doğanın tadını çıkararak yürüyüş yapmak ikinizin de kendinizi rahat ve mutlu hissetmesini sağlayacak. Daha sonra oturup gün batımını izleyebileceğiniz güzel manzarası olan bir yer bulun. Yanına aldığın mum ve fenerler sıcak ve samimi bir atmosfer yaratacak. Bu sırada birbirinize başınız- dan geçen komik ve tuhaf olayları anlatarak gülüp eğleneceğiniz bir diyalog başlat. İkiniz de bu günün sonunda çok iyi vakit geçirdiğinizi göreceksiniz ve bunu hemen bir daha yapmak isteyeceksiniz. 


SİNEMASI 


Bir yaz akşamını birlikte sahilde film izleyerek geçirmek kulağa mükemmel gelmiyor mu? Yanına patlamış mısır, tatlı abur cuburlar, örtü ve bolca minder al. Eğlenceli, sürükleyici ve bittiğinde üzerinde konuşabileceğiniz bir film seçin. Yıldızların altında yan yana oturup film izlemek hem çok romantik hem de kendini gergin hissetmeyeceğin keyifli ortamı sağlayacak. 


Mp 
AKTIVITES1 


Baş başa olmak yerine bir iki arkadaşınızı daha çağırıp, grup olarak takılmak da ilk buluşma stresini atmak için iyi bir fikir. 
Hep birlikte gülüp eğlenebileceğiniz bir aktivite bulun. Mesela Tabu, Monopoly gibi bir kutu oyunu oynayabilirsiniz. Yuvarlak 

halinde oturmak ve tatlı bir rekabet içinde olmak, a ya odaklanmanızı ve birbirinizi daha yakınd layacak. Hem onun hakkında bilgi hem de hay mek, arkadaşlarından geçiyor. 


LKTIFI 
PAYLASIMI 


Eğer planınız buluşup yemek yemek ise gideceğiniz yeri iyi seçmelisin. Şık bir restoran veya bir fast-food zinciri değil, salaş fakat özel bir yer olmalı. Mesela pancake'leriyle meşhur sevimli bir kafe veya sıcak bir dekorasyona sahip bir ev yapımı hamburgerci olabilir. Sipariş verirken ayrı ayrı değil, ortaya birkaç çeşit söyleyin. Böylece daha çok şeyin tadına bakmış olacaksınız ve yemeğinizi paylaşmak aranızda bir birliktelik hissi oluşturacak. Telefonuna bakmayı ise aklından bile geçirme! 


EĞLENCELİ 
SPOR 


Fiziksel olarak aktif olmak kafandaki düşüncelerden uzak! 
yaptığın şeye odaklanmanı sağlar ve de vücutta mutluluk hormonu salgılanmasını tetikler. İlk buluşma için paten veya kaykay gibi eğlenceli bir aktivite ideal olacaktır. Düşüp rezil olmaktan korkma, birbirinizin böyle hallerine gülmek aranızda- ki samimiyeti artıracak, sana yardımcı olmaya çalışması ise yakınlaşmanız için harika bir fırsat. Bu günün sonunda saatlerin nasıl geçip gittiğinizi anlamayacaksınız ve ortak bir hobiye sahip olacaksınız. 
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GÜVENİLMEZ: 


Film gecesini eker, öğle yemeği planınızı son dakikada iptal eder, her buluşmaya geç kalır. 

NASIL HİSSEDİYORSUN? 

Sinirli 
NE YAPMALISIN? 


Kızgınlığını içine atman zamanla kırgınlığa dönüşür ve aranızın açılmasına neden olur. Bu yüzden, bir daha seni ektiğinde onunla bu huyu hakkında açık açık konuş, ortalıklarda görünmediğinde onu özlediğini söyle, çünkü o bu bi A L KA yaptığının seni ne kadar rahatsız et- 


tiğinin farkında olmayabilir. 


Kalabalık bir arkadaş grubuna sahip 

olmak kimi zaman işleri karmaşık 

hale getirebiliyor, çünkü herkes 

birbirinden farklı karakterlere sahip. 

Onlarla başa çıkmanın yöntemleri ise bu yazıda! 


e Yazı Bilgecan Koçana 
ESKİ DOST: z Sen o sırada ne kadar heyecanlı 


A olursan ol, o gelip her zaman ortamın e ARM ee modunu düşürecek bir yol bulur. Ailesi, öğ- e Ez O men e retmenleri, senin kıyafetin veya başka herhan- i gi bir şey... Sürekli şikayet edecek bir şey bulur. 
senin yanında. 
NASIL HİSSEDİYORSUN? iki ve yerimi Sıkılmış i 
U K : ii e Muhtemelen o ne kadar negatif davrandığının farzun dönemli arkadaşlıklarda kimi zaman böyle mp Mİ e hissetmek normaldir, ancak onun değerini hafife be a in eek e alma yanılgısına düşmemelisin. Arkadaşlığını- ini EN EL zı tazelemek için yeni fikirler bul, mesela her eN e kin e yıl kendinize yeni bir gelenek oluşturun. DOST i 


Pazartesileri waffle günü gibi... GÖRÜNÜMLÜ e DÜŞMAN: 


Hoşlandığın çocukla flört eder, beğendiğin elbiseyi alır, şakayla karışık laf sokar. 
NASIL HİSSEDİYORSUN? 
Tehlikede ve endişeli 
NE YAPMALISIN? 

Bu tarz sevgi-nefret ilişkileri gerçekten de çok yorucu olabiliyor ancak şu kanıtlanmış bir gerçek ki onun bu davranışları senin problem çözme yeteneğini geliştiriyor. Yani, sonuç olarak sen kazançlı çıkıyorsun. 
Sakinliğini koru, muhtemelen böyle davranmasının sebebi ilgi çekmek istemesi. Bunu başaramadığını görünce vazgeçecektir. 
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Bİ EN Lili 


Hangisiyle çı ei ısın? 


Pando Oranın (© 
Kutusu açılıyoooopl |“ 
İliği 


Lİ ATİNE 


© 00 00 
EXO yepyeni albümüyle K-Pop dünyasını sallıyor. 
Tatilin keyfi bu şarkılarla çıkar! 


Albüme yoğun ilgi yoğun bir ilgi gösteriyor. Bu ilginin de en 


Müzik listemize yeni K-Pop şarkıları ekleme vakti geldi. “The War” albümüyle yaza damga vuran EXO, bu albüm için arı gibi çalıştı diyebiliriz. Gecelerini gündüzlerine katan yakışıklılar, hem şarkıları hem de dans koreografilerini özenle hazırladı. Son albümlerini geçen yaz çı- 


karan EXO, bu yaz 4 parçayla karşımızda. 


Şarkıların isimleri ise; The War, Ko Ko Bop, Diamond ve Forever. 
EXO hayranları The War' albümüne çok 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büyük göstergesi, albümün internet üzerinden yapılan ön satışları oldu. EXO severlerin internet sitesine akın etmesiyle bir anda site çöktü. Tabii ön satışa sunulan sınırlı sayıdaki albüm de hemen tükendi. Albüme o kadar çok olumlu yorum geldi ki şarkıların ne kadar muhteşem olduğunu tahmin etmek hiç de zor olmadı! 


Albümde Lay yok 


Yeni şarkıların heyecanıyla sevinirken 


; 
i 
M< ga ( 
N i ji İ 3 j Ni 


7. 
4 


gruptan bir de üzücü haber geldi. EXO, “The War' albümünde grubun sevilen üyesi olan Lay'in olmadığını açıkladı. Yani albümde EXO'nun sadece 8 üyesi yer alıyor. Lay'in olmamasının sebebi ise işleri- nin yoğunluğu... Albüm öncesinde Çin'de yapılacak bir iş için anlaşmaya varan Lay, sözünden dönemediği için albüm çalışmalarında yer alamadı. 

Lay ise albümde yer alamadığı için çok üzgün olduğunu ve hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediğini açıkladı. 
Umarız bir dahaki albüme katılabilir! 


e 
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TAEYEON HYOYEON (JESSİCA | YURT YOONAT SEORYUN İ SURNY 1 TEFANY LSOOYOUNS 


Vazgeçemediğimiz kız grubu 
Girls" Generation”, 10. yılını kutluyor! Üstelik sadece kutlamakla kalmıyor bir de buna özel albüm yayınlıyor. 
Bu ağustos çok güzel geçecek! 


Girls” Generation kızları, 6. albümlerini çıkarmak için gün sayıyor. 
K-Pop dünyası ise bu albüm için çok heyecanlı çünkü sevilen grup en son iki yılönce “Lion Heart” albümüyle karşımıza çıkmıştı. Bu uzun bekleyişin ardından kızlar ilk olarak “Into the New World” şarkısını, daha sonra ise albümü yayınlayacak. 


Girls” Generation üyeleri, bir süredir birbirlerinden ayrı kariyerler peşinde koşuyordu. Kimi oyunculuk yapıyor 


kimi ise solo şarkılarla yeteneklerini sergiliyordu. Ancak grubun 10. yıl heyecanı tüm bu işlerini geride bıraktı. Hepsi tekrar bir araya gelerek bu özel albümü oluşturdular. Albüm tanıtımından sonra ise yeni bir video klip bekleniyor! 

Albüm için çok heyecanlı olan Girls" 


X& | 
Generation üyesi Hyoyeon, geri dönüş albümlerini çok iyi hazırladıklarını söyledi. Uzun zamandır grup olarak bir araya gelerek bir çalışma yapmadıklarını, bu yüzden de şarkılar için çok dikkatli davrandıklarını anlattı. Bakalım bizim güzel kızlar, nasıl şarkılarla karşımıza çıkacaklar! 
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BKM EXPRESS 


BKM Express 


www.dbabone.com 
“020 indirimli 


* Her ay adresinize teslim 


» Ücretsiz kargo » 3 taksit imkanı * 


BKM Express ile dergi aboneliği ekstra 
9620 indirimli 56 TL 


BİKİM 
Zexpress 


i SABRINA A2İDZ AJAN 
* Taksit yapılan kredi kartları: CARPENTER / 7517 ///#4| Bonus, Maximum, World, Axess ADAR İndirim 1 yıllık, 12 sayı aboneliğinde O sınırlı süre için geçerlidir. “oönoüi” Kampanyadan başvuru yapan ilk 1.200 kişi faydalanacak. 
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DOĞAN BURDA DERGİ 


ELİVORI 


“Twilight” serisiyle kalplerimizde taht kuran yakışıklı oyuncu Robert Pattinson'ın yeni filmi 
“Good Time” 11 Ağustos'ta vizyona giriyor. Bir banka soyguncusunu canlandıran 


yakışıklının bu filmdeki haline 


çok şaşıracaksın! 
Yazı Bilgecan Koçcana 


en ve Josh Safdie tarafından 

yönetilen, suç-dram türündeki 

filmde Robert Pattinson'a 

Jennifer Jason Leigh ve 

Barkhad Abdi eşlik ediyor. 
Yönetmenlerden Ben Safdie ise Pattinson'ın kardeşini (Nick Nikas) canlandırıyor. Filmin konusu ise şöyle; Constantine “Connie” Nikas (Robert Pattinson) bir soyguncudur ve kalkıştıkları bir banka soygununda işler istedikleri gibi gitmeyince kardeşi yakalanır ve hapse düşer. Connie kaçmayı başarır ancak daha sonra bir yandan polislerden kaçmaya devam ederken, bir yandan da kardeşini hapisten kurtarmak için kendini tehlikeli bir maceranın içinde bulur. Zamana karşı yarışan Connie, umutsuzca zihinsel engelli kardeşi Nick'i oradan kurtarmak için çabaladıkça daha çok şiddet ve karmaşanın içine doğru çekilmektedir. 
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7 ğ 
DIRECTED BY İHE SAFDTE BROTHERS 


COMING-SOON 


Eleştirmenlerin gözdesi 

Bu yıl, Cannes Film Festivali'ndeki en büyük ödül olan “Palme d'Or”a aday gösterilen ve “En İyi Film Müziği” ödülünü kazanan bu adrenalin dolu film, eleştirmenlerden son derece olumlu tepkiler alıyor. Özellikle de Twilight'taki yakışıklı çocuk imajını yerle bir 


— 


eden Pattinson, oyunculuğunun bambaşka yönlerini izleyiciye sunuyor ve kariyerinin en iyi performansını sergilediği yönünde övgüler topluyor. Onu gördüğünde sen de çok şaşıracaksın. Baştan sona nefesini tutarak izleyeceğin bu filmi kaçırmak istemiyorsan 11 Ağustos tarihini unutma. 


www.elele.com.tr 


ye 
KAHKAHA FARKI 


ISSN 1301-4 


Mia 


SANAL 
SALDIRGANLIK 


Burada konuşmak kolay 


MODA 


OYUNU www.elele.com.tr 


facebook.com/eleledergisi twitter.com/eleledergisi instagram.com/eleledergisi 


——... 
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Kültürlü bir sosyal kelebek olmak harika, ama kolay değil! 
Bol bol okumak, izlemek, dinlemek gerek! 


Kultur Manlar 


o 


NE GOLONY 


PWR“EiSs“E 'N MS 


19 AUGUST 2017, SATURDAY 
KÜÇÜKÇİFTLİK PARK, İSTANBUL 


R 
E 


GE 
YO 
MO 
GN. e 


# .. e. . e o ) 
. One Colony farkıyla gerçekleştirilecek olan Moovment Festival'i, elektronik müziği AFACAN MULCIT sevenlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Elektronik müziğin önde gelen isimleri KSHMR, Blasterjaxx, Timmy Trumpet, Ummet Ozcan ve 2 Faced Funks büyük bir performans Gösterim: 4 Ağustos gerçekleştirmek için 19 Ağustos Cumartesi günü, sahnede olacak. KüçükÇiftlik MARS Park'ta gerçekleşecek ve 10 saat sürecek olan bu müzik şöleninde büyüleyici sahne Yetim bir kız olan Felicie, en yakın prodüksiyonları, festival aktiviteleri ve çok daha fazlasını seninle buluşturuyor. 


arkadaşı olan Victor ile birlikte yetimhaneden kaçar. Victor'un hayali mucit olmaktır. Felicie ise büyük bir tutkuyla dansçı olmanın hayaliyle yaşar. Felicie, Paris'te ünlü bir dans okulunda seçmelere katılma fırsatını yakalar. Bir yandan Felicie'nin dans tutkusu, diğer yandan da Victor'un mucit olma hayali ikisini de maceraya sürükler İki arkadaş, filmde hem büyüklere hem de küçüklere asla hayallerinden vazgeçmemelerini söylerken, dostluğun insan hayatındaki önemini de vurguluyor. 
Yönetmen Eric Summer, 
Eric Warin 
Oyuncular Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Ziegler 


KARA KULE 


Gösterim: 4 Ağustos 


WARNER BROS TÜRKİYE 

Jake Chambers rüyalarında gördüğü fakat kimsenin varlığına inanmadığı Orta Dünya'yla ilgili ipuçlarını takip ederek buraya ulaşır. Yine rüyalarında gördüğü Şövalye Roland Deschain ile karşılaşarak evrendeki kişilerin hayatını kurtarmak için Kara Kule'yi arama çabasına girerler. Roland ve genç Jake'in bu kaleye erişmesini engellemek isteyen birçok düşmanı olacak ve onlarla tek tek mücadele edecekler. 
Yönetmen Nikolaj Arcel 

Oyuncular İdris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor 
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SAMPİYON 


HADİSE 


PASAJ 

Pop müziğin sevilen ismi ünlü şarkıcı Hadise, “Şampiyon” adlı albümü ile bu yılın en iyi albümleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. 
Toplamda 9 şarkıdan oluşan albüm listeleri alt üst ediyor! Albüme Mahmut Orhan ve Gürcell de remix çalışmalarıyla dahil oldu. Güzel 


SAMPİYON 


popçu albümün çıkış şarkısı olan “Şampiyon” un klip çekiminde ise ailesiyle çalıştı. Klibin yönetmenliğini ablası Hülya Açıkgöz üstlenirken, tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz'ün kıyafetlerini giymeyi tercih etti. 


OĞUZ BERKAY FİDAN 


GARAJ MÜZİK 

2013 yılında Murat Boz ile 

yaptığı “Olmuyor” isimli single çalışmasından sonra büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı şarkıcı Oğuz Berkay Fidan, dördüncü single çalışması olan “Burası Yanıyor” 

ile yeniden hayranları ile buluştu. 
Şarkının söz ve müziği Halil İbrahim Ceylan'a, düzenlemesi ise Osman Çetin'e ait olan klibin yönetmenliğini ise Oğuz Berkay Fidan üstlendi. Genç şarkıcı, son derece keyifli ve renkli sahnelerden oluşan klibin bir kısmını arkadaşı ile beraber gittiği Amerika seyahatinde çekti. 


İÇİMDEKİ DELİ 


BORA DURAN 


RAZAKİ MÜZİK 
“Gül Senin Tenin”, “Sen de Gidersen”, “Yan Yana”, “Duman 


Duman” gibi birçok şarkıyla büyük bir başarı elde eden, söz yazarı ve besteci Bora Duran, bir yıl aradan sonra yeni single'ı “İçimdeki Deli” ile tekrardan sevenlerinin karşısına çıktı. Kilyos'taki Dalia Beach'te çekilen klibin görüntüleri eşsiz doğa manzaralarından oluşuyor. Tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının söz ve müziği ise Bora Duran'a ait. 


—............mmmmmmm mmm 


KURASI YANIYOR, EURASI YANIYOR 


...... 


...... 


ÜLKER İNCE - DİLEK DİZDAR 
Çeviri 
Atölyesi 


Çeviri Atölyesi" 
Çeviride Tuzaklar 


ÜLKER İNCE-DİLEK DİZDAR 


” CAN 
« Çeviri yapan, çeviri yapmayı öğrenmek isteyen ya da çevirinin nasıl bir iş olduğunu merak edenler için Ülker İnce ve Dilek Dizdar tarafından yazılan bu kitap, farklı deneyimlerin, bilgilerin ve birikimin ışığında çeviri üzerine yapılan tartışmalardan oluşuyor. Çeviri Atölyesi, konuşma dilimizi bile esir alan yanlış çevirilere rağmen bize Türkçenin aslında ifade olanakları bakımından ne kadar zengin ve güçlü bir dil olduğunu haber veren, bizleri dilimizi sevmeye, dilimize saygı duymaya davet eden bir kitap. 


Çeviride Tuzaklar 


...... 


mid. 


Susulacak Ne 
Çok Şey Var 


Aramızda 


EZGİ POLAT 

CA O (| ikeke 
Yaşadığımız günlerin içeriden 

« bir dökümü olan bu öykülerde, duygu hallerimizin rn ve sustukça büyüttüğümüz ortak sorunlarımızın hikayeleri ele alınıyor. Kitapta öykü kişilerinin bol bol konuştuğunu, ama her konuşmada asıl çabalarının aslında aktarmaya değil, üstünü kapatmaya yönelik olduğu gösteriliyor. 


...... 


...... 


5 Mart Menekşeleri 


SARAH JI0 

DOĞAN VE EGMONT 

PENA YAYINLARI 

Sarah Jio'nun çok sevilen kitaplarından Mart Menekşeleri genişletilmiş hali ile tekrardan okuyucunun karşısına çıktı. Ünlü yazar Emily Wilson'ın yazdığı kitap çok satmıştır ve hayatı mükemmel giderken on yıl sonra her şey tersine döner. Kocası tarafından aldatılan ve artık hiçbir şey yazamayan Emily'i, yengesi Bee'nin davetiyle, yeni bir başlangıç yapmak için mart ayında Bainbridge Adası'na gider. 1943 yılında yazılmış gizemli bir günlük bulur ve bu günlük ona aradığı yeni başlangıcı verecektir. 


—..............mmmmmmummm mmm. 
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Uulmalı 


Yaz mevsiminin vazgeçilmezi dondurmayla, birbirinden farklı ve severek yapabileceğin bu tarifleri sen de mutlaka denemelisin. 


Bisküvili dondurma 


Malzeme listen 


e 24 yuvarlak yulaflı bisküvi (oBulamak için » 12 top vanilyalıdondurma  * İri çekilmiş ceviz se 150gr sütlü çikolata e Filefistık 

» İri çekilmiş fındık 


Nasıl yapacaksın? 

1. Yulaflı bisküvilerin yarısını Soğumaya bırak. 

bir tepsiye diz. 5. Arasına dondurma koy- 
8. Üzerlerine birer top vanil- duğun bisküvilerin yarısını yalı dondurma yerleştir ve çikolataya batır ve ardında kalan yulaflı bisküvileri üze- çekilmiş ceviz içi, fındık ve 


rine kapatarak bastır. file fıstığa bula. 
3. Derin dondurucuda enaz 8. Tekrar derin dondurucuya 
2 saat beklet. yerleştirerek 1 saat beklet- 


4. Çikolatayı benmari usulü  tikten sonra servis yap. 
eritip oda ısısında 15 dakika 


Malzeme listen 


e 4 içi çikolata dolgulu bisküvi 

»e 8 yemek kaşığı Antep fıstıklı dondurma se 40gr çikolata 

* 2 yemek kaşığı krema 


Nasıl yapacaksın? 


1. Bisküvileri ortalarından ayır. 

4. Sos tenceresinde çikolata ve kremayı erit. 

3. Çatal yardımıyla bisküvilerin üzerine çizgiler yap ve soğumaya bırak. 

4. Dondurmayı yarım bisküvilerin üzerine yay ve çikolatalı kısımları üzerine kapat. 
5. Buzdolabında bekletip dilediğin zaman servis yap. 


9) karışım elde edene kadar çırpmaya Nasıl yapacaksın. devam et, 


3. Krep tavasını ayçiçek yağıyla 


1. Krep için, un ve yumurtayı bir cam yağlayıp tavaya bir kepçe dolusu krep kaseye alıp mikserle çırp. harcından dök. 
. Şeker ve sütü ekleyip pürüzsüz bir «. Tavayı hafifçe sallayıp hamurun 


Oman meytli ZA donduma 


Mal zeme listen 


se 1 paket yulaflı bisküvi e 500gr yoğurt e 400mlsüt e 8 kağıt kalıp se 500gr karışık orman se 8 tahta çubuk meyveleri 


(frambuaz-frenk üzümü-yaban mersini-böğürtlen) 


Nasıl yapacaksın? 


1. Bisküvileri mutfak 5. Orman meyvelerine robotunda yfala. kalan sütü ve yoğurdu 8.1 yemek kaşığı süt ekleyip blenderle ez. 
ekleyerek ufalamaya 6. Kalıplara paylaştır. 
devam et. 1. Üzerlerine tahta 

3. Elde ettiğin karışımı çubukları batır. 

kağıt kalıplara eşit 8. Derin dondurucuda 4 
olarak paylaştır. saat beklet. 

“. Kaşıkla hafifçe 8. Kağıt kalıplardan bastırarak üzerlerini çıkarıp servis yap. 


düzenle. 


Malzeme listen 


*e 1 su bardağı un 

e 1.5 su bardağı süt 
* I yumurta 

» 1 kahvefincanı toz şeker e 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı 


Üzeri IÇIM 

* Çikolatalı dondurma 
Vanilyalı dondurma 
Antep fıstıklı dondurma 
» Taze yaban mersini 

e Çilek 

e Böğürtlen 

e Frambuaz 


tavaya eşit olarak yayılmasını sağla. 
5. Hamurun her iki yüzünü pişir. 

6. Tüm hamuru bu şekilde hazırla. 

7. Kreplerin üzerine dondurma, yaban mersini, çilek, böğürtlen ve frambuaz ekleyip servis yap. 
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Hazırlayan: Astrogirl 


YILDIZ 
HAMURU 


i Dikkat çekmeye ve insanları etrafında 

| toplamaya bayılıyorsun. 
i Hayat senin için bir 

© gösteriden farksız ve 

i sen sahnedebir yıldız 


KYLIE O 
JENNER ' 


a i gibi parlıyorsun. Aksi e mi > tehdide bütün neşen ve yaşam enerjin kaybolup 
Ateş gidiyor. Dolayısıyla e e yalnız kalmaktan pek hoşlanmıyorsun, bunun 
Pazar 


olmasını istemiyorsan gösteriş yapma işini fazla abartma ve “ormanın kralı benim” diyen egonu biraz kontrol altında 
Koyu sarı, altın, tutmaya çalış. 
turuncu 


de ei CÖMERT, 
KALPLİSİN 


İnsanlar tarafından bu kadar sevilmenin sebebi, tatlı dilin, etrafındakileri mutlu etmek için uğraşman ve son derece düşünceli ve verici olman. Bu cömertliğin altında kalplerde taht kurma isteğinin yattığını bilmediğimizi sanma:) Verdiklerinin karşılığında bencilce davranıp onlardan her zaman sana uymalarını bekleme yeter. 


Kırmızı gül, sarı krizantem 


ONLAR DA # W yi Ğ , 
ASLAN Va İN İNATÇI REÇİ 


Yönetme arzusu sende doğuştan gelen bir şey, ancak her şey her zaman senin istediğin gibi olamaz ve hayır, her zaman sen haklı değilsin. Bunu hiç aklından çıkarma ve bu kadar dediğim dedik olmaktan vazgeç. Her şeyi en iyi kendin bildiğini düşünmek seni büyük yanılgılara düşürebilir, bu yüzden etrafındakilerinin söylediklerine de biraz kulak ver. 


uv ME - ” > O N çe AN Ün AK. al İN erk m 


.. 


f 


21 MART - 20 NİSAN 


Bu ay arkadaşlarınla aranı iyi tutmaya çok özen göstermelisin çünkü birlikte yapacagınız bir grup aktivitesi hayatında önemli bir rol oynayabilir. Yaratıcılığının çok yüksek olduğu bir ay, bunu sanatla uğraşarak degerlendir, sakın boş durma çünkü gökyüzü ruh eşinle tanışmanın an meselesi olduğunu söylüyor. 


LOREAL $t37.99 


dengeç 


22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ 


Aile içinde maddi konularla ilgili bir tartışma yaşanabilir ve bu durum seni duygusal olarak strese sokabilir. Bu sorunu çözmek için harekete geçeceksin ve ay sonuna doğru yapacağın yeni başlangıçlarla eline geçen parayı arttıracaksın. Fakat tutumlu davranmazsan aynı sıkıntıları tekrar yaşarsın o yüzden dikkatli ol. 


m ROGNER e SN YELAĞİME 
YVES ROCHER 129.90 


M8) Tevazi, 


24 EYLÜL - 23 EKİM 


Bu ay gündeminde beğenilmek ve popüler olmak var. Kalabalık arkadaş gruplarıyla planlar yapıp keyifli vakit geçirebilirsin ancak dedikodu yapmaktan esinlikle uzak dur, başına dert alma. Ayın son haftasını sakin geçir, meditasyon, yoga gibi dinlendirici aktivitelerle zihnini boşalt ve rahatla. 


FLORMAR $4.99 


22 ARALIR - 20 OCAR 


Bu ay gereksiz harcamalardan kaçın yoksa zor durumda kalabilirsin. Ayrıca sosyal medyada paylaştıkların konusunda da dikkatli olmalısın. Alacağın kötü bir yorum canını sıkabilir, insanlar bazen ağızlarından çıkanın ne anlama geleceğini düşünmeden konuşabiliyor, polemiğe girme, sessizliğini koru. 

BIODERMA $ 60.90 


>, 


| BIODERMA 


21 NİSAN - 21 MAYIS 


Bu ay alınganlığın üzerinde, ailenle veya arkadaşlarınla gereksiz tartışmalara girmekten uzak durmalısın. Yeni bir ilişkiye başlamak için de uygun bir zaman değil çünkü birbirinizi 

yanlış anlama ihtimaliniz yüksek ve eski 

j sevgilinden alacağın 

bir haber kafanı karıştıracak. 


PENTİ $39.90 


23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS 
Bir ilişkiden ne beklediğini çok iyi biliyorsun bu yüzden de bu ay kalbin ve mantığın arasında kalacaksın, ne kadar zorlansan da değişimden kaçamazsın. Daha fazla aşk, mutluluk ve güven elde etmek, hayattan keyif almak istediğin için ilişkinizi gözden geçirecek ve belki de ona veda edeceksin. 


VASELINE 522.90 


Akrep. 


24 EKİM - 22 KASIM 


Ailenle veya arkadaşlarınla yanlış anlaşılma, dikkatsizlik gibi sebepler yüzünden tartışma yaşayabilirsin. Aşırı eleştiri yapmaktan kaçın ve verdiğin sözleri tut. 
Hoşlandığın kişiden beklediğin ilgiyi göre- 


meyebilirsin, sakın üzülme 


ve tatilin tadını çıkarmaya devam et, o zaten senin için doğru kişi değil. 

21 OCAR - 19 ŞUBAT 
İlişkilerinden beklentilerin, hayata bakış açın, gelecek hedeflerin konularında kararlar alacağın bir ay. Kafan bu düşüncelerle doluyken dalgınlıkla bir şeyleri kırıp dökebilirsin, değerli eşyalarına dikkat et. Sevdiğin birisi sana güzel bir sürpriz yapabilir. Aklında tutman gereken iki şey 


var; “Gerçekçi ol” 


ve “Herkes ikinci bir 
İNCİ 99.90 


FOREVER. NEW £39.90 


şansı hak eder.” 


ğe 


22 MAYIS - 21 HAZİRAN 


Hayatına daha fazla deneyim ve macera katmak istediğin bir aydayız, daha önce görmediğin bir yere seyahate gidebilirsin ve yeni biriyle tanışabilirsin. Ancak hayatında zaten biri varsa bu halin kıskançlığa neden olabilir. Hakkındaki dedikodular kulağına gelecek ancak dikkate almamalısın çünkü amaçları senin canını sıkmak. 
ORIFLAME $10.90 


RUELAME 


24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL 


Bu ay kendine zaman ayır ve günlük hayatını yeniden planla, ancak dış görünüşünde değişiklik yapmak için uygun bir zaman değil, sonucu beğenmeyebilir veya sonradan karar değiştirebilirsin. Aynı şekilde, eğer yeni biriyle tanışırsan anın heyecanına kapılmamalı, detaylara önem vermelisin. 


ELLE t187.16 


23 KASIM - 21 ARALIK 


Bu ay senin için oturup bolca düşünme ayı. 
Kardeşin veya yakın arkadaşınla ilgili bir problem yaşayabilir ve ikilemde kalabilirsin, sınırlarını iyi belirlemelisin. 
Aynı şekilde eğitim hayatınla ilgili olarak da fikirlerin sürekli değişiyor olabilir. İyice düşünüp taşınmalı ve hangi üniversiteye gideceğine öyle karar vermelisin. 


DEFACTO $9.99 


Balık 


20 ŞUBAT - 20 MART 


Eski sevgilinden bir haber alabilir veya yeniden bir araya gelebilirsin, olayları degerlendirirken duygularınla değil mantığınla hareket etmelisin. Kendi ilkelerini savunmak durumunda kalırsan doğru bildiğinden vazgeçme, sınırlarını koru. Kabuğuna çekilip 


düşünmek isteyebilirsin, iriğcom.tr 63i 


yoga veya meditasyon 
N e > eh P PE e 


yapmak kafanı toplamana yardımcı olacaktır. 


CAMPER $189 


Sergiler, konserler, en renkli aktivite ve mekanlar seni bekler! Ajandana not etmeyi unutma, eğlenceyi kaçırma! 
Hazırlayan Ecem Alkan 


IN 


7 


Yağlı boya tablo yapımı hiç bu | Uzun zamandır tiyatroya gitmi- 


kadar eğlenceli olmamıştı. Üs- | yorsan BirBaba Hamlet” oyunu tam sana göre! Saat 21:00'de 


Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda oll 


telik resim yapma yeteneği bile gerektirmeyen Masterpiece- 
Renkli Rüyalar Aleminde etkinliği, saat 19:00'da Galata'da. 


Sör 


Uzun bir süreden sonra sahnelere geri dönen Deniz Seki, sevilen şarkılarını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde seslendirecek. 

| Saat21:00'da 4 4 
gerçekleşecek bu muhteşem performansı kaçırma! 


öz. 


Unutulmayacak bir konsere ne dersin? Şebnem Ferah, Moğollar& Hayko Cepkin, Yeni 
Türkü, Jehan Barbur, Son Feci Bisiklet, Yüz Yüzeyken Konuşuruz ve Apolas Lermi gibi birçok grup ve sanatçının katıldığı festivalin son günü, saat 12:00'de Erikli Plajı'nda. 


BSa 


İYİ Kİ DOĞDUN 
SHAWN 
| MENDES! 


/ Pa 


Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğlenceli dakikalar geçirmek is- | tiyorsan, Hayvanat Bahçe- | si Müzikali” tam sana göre. Saat 

20:30'da başlayacak keyifli ve macera dolu müzikali sakın kaçırma! 


BAVÇESİ 
MÜZİKALİ (Ni 


dü m 


e (OS. 


Gezerken zamanın nasıl geçtiğini anla- — | Popmüziğin sevilen ismi Kemayacağın, dolu dolu vakit geçirebile- | nan Doğulu şarkılarını hayranceğin ve ilgini çekecek birçok bölümün | laryla birlikte Harbiye Cemil Tobulunduğu Rahmi M. Koç Müzesi'nde | puzlu Açıkhava Sahnesi'nde saat bugün keyifli vakit geçirebilirsin. | 21:00'de söyleyecek. 


JüRr. (2004 


2016 yılında oldukça ilgi gören Zey- 12010 yapımı olan "Çılgın Hırsızlar” 
animasyon filminin üçüncüsü se- 


tinli Rock Festivali” 24-27 Ağustos 
| 


2017 tarihleri arasında Balıkesir Dal- | yenleriyle buluşuyor. Minyonların 


yan Sahili'nde gerçekleşecek. Bilet- © | rnaceralarını sakın kaçırma! 
ler Biletix'de! | 


9 Çar. 


Simply Falling şarkısı ile iyi bir çıkış yakalayan başarılı sanatçı Iyeoka, hayranlarıyla Marmaris Amfi Tiyatrosu'nda saat 21:15'de bu- 

| Luşuyor. 


1Ohr.. 
DOĞUM GÜNÜN 


© KUTLUOLSUN g3 
KYLIE JENNER! 
T 


| Haldun Dormen'in başrolde oynadı- 
| ğı, Bir Zamanlar Gazinoda” iki perdelik tiyatro oyununu, Datça Açıkha- i Va Tiyatrosu'nda izleme fırsatını bulacaksın. Saat 21:00'de başlayacak bu eğlenceli gösteriyi kaçırma! 


Rock müziğinin önemli isimlerinden biri olan Teoman'ın, saat 21:00'de Marina Arena'da gerçek- 


lacaksın! 


leşecek konserini izleme fırsatı bu- 


19PA 


| Anadolu Ateşi'nin 15. Yılversiyonunun sahneleneceği muhteşem dans gösterisinde farklı kuşaklarla bir araya gelecek. Bu 
| gösteri için, saat 21:00'de Çeş- 
| me Açıkhava Tiyatrosu'nda ol! 

3 


Anadolu Ateşi 


AR 


İ Rock müziğinin başarılı gru- 

İ bu Duman, Bodrum Antik 

| Tiyatrosu'nda en sevilen şarkı- 
İ larını söyleyecek. Konser saat 
| 21:00'de başlayacak. 
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ZAMAN 
TÜNELİ: | 
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Hiç beklenmedik anlârda kameâralafa yakalanan ünlülerin bü hallerine.çok güleceksinleHâzırlayan Bilgecan Koçana 


«7, varmış? Biri beni 
3X4, tutsun bayılıcam vİ galiba. /... 


m Ge . 

: X dl 

<2 En « 

mi yakın “NX, 

ğ arkadaşıma atacağınız 

mesajı eski sevgilime 

V atmışım... Allahım 

N P E 
- - gnapıcam ben şimdi? 
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Dahreyu Muharrag, Avufturya Dorubi IT 


ve Saraybofma da açıldık! | 


Kahve 'ye bekleriz. 


www.gonulkahvesi.com.tr 


BRİFİNG NOTU: E-postalar, şemalar, askeri evraklar, özel mesajlar, tıbbi raporlar, röportajlar ve bunun gibi pek çok hack'lenmiş belge üzerinden anlatılan Illuminae, dengesi bozulan hayatlar, gerçeğin bedeli ve sıradan insanların kahramanlıklarına dair dur durak bilmeyen, aksiyon dolu 


bir destanın ilk kitabı. 
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“Illuminae sadece ışık hızında seyreden heyecan dolu bir öykü değil, aynı zamanda roman türünü yeniden tanımlayan bir eser. 


* Daha önce hiç böyle 


bir kitap okumamıştım.” 


VICTORTIA AVEYARD, 
Kızıl Kraliçe'nin çoksatan yazarı 


“Biraz aşkla, biraz da 
Stanley Kubrick'in 
2001'ine yapılan göndermelerle örülmüş, ilginizin başka bir yere kaymasına izin vermeyen bir görsel deneyim.” 


BOOKLIST 


“Uzay operası,romantizm, zombiler, hacker'lar ve politik gerilimin enerjik bir karışımı.” 


SCOTT WESTERFELD, 
New York Times çoksatan yazarı 


